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MEDITATIE                                   

 

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

 (Mattheüs 28: 18b) 

 

Na de opstanding heeft Christus nog veertig dagen lang verschillende 

ontmoetingen gehad met Zijn discipelen totdat Hij met Hemelvaart definitief 

terugkeert naar Zijn Vader. Eén van de ontmoetingen wordt beschreven in het 

evangelie van Mattheus. Via de engel heeft Jezus hen de opdracht gegeven om 

terug te keren naar Galilea, om Hem daar te ontmoeten. Om zo in de stilte bij 

Hem te zijn. Weg bij het drukke Jeruzalem, om van Hem onderwijs te ontvangen. 
 

Als zij Jezus zien, vallen zij voor Hem op de knieën en aanbidden Hem. Want 

dit is na de opstanding voor ons allen de gepaste houding. Jezus heeft bewezen 

machtiger dan de dood te zijn. Hij is de Zoon van God.  

Voor informatie over onze gemeente:  

website:            www.hervormdstedum.nl  

kerkomroep:     www.kerkomroep.nl   Kies: provincie Groningen;  

Kies: Hervormde Gemeente (achter Stedum - Ten Post)  

of rechtstreeks: www.kerkomroep.nl/kerken/10525. 
 

Dit is de digitale (ingekorte) versie van:  “IN EN OM DE KERK”  

het maandelijks kerkblad van de 

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 

Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad. 

de redactie 

mailto:ds.hervgemslwt@gmail.com
file:///C:/Users/Corry%20Verduijn/Documents/Corry's%20documenten/Kerkblad/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/apr-14/hervgemslwt@gmail.com
http://www.kerkomroep.nl/
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En daarom komt Hem dezelfde eer en waardigheid toe als God zelf. En daarom 

zingen wij Hem toe, knielen wij voor Hem en richten wij ons hele leven op Hem. 
 

Maar net als bij de ontmoeting op de paasavond, is er twijfel in het hart van de 

apostelen. Hoewel zij met hun lichaam belijden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, 

is er twijfel in hun hart: ‘Doen wij het goede?’ 
 

Hoe moeilijk is het voor ons om verkeerde gedachten over God af te leren. Om 

nieuwe informatie over Hem te verwerken. Want van jongs af hadden ze de 

woorden uit Deut. 6 vers 4 al uit hun hoofd geleerd en dagelijks opgezegd: 

‘Luister Israël, de Heere onze God, is Eén’.  

Met de gedachten in het achterhoofd: ‘Wij zijn anders dan de Grieken, de 

Romeinen, de Egyptenaren, zij hebben veel goden, wij hebben er maar Een! 

Dienen wij nu twee goden? Hoe zit dit? Hoe krijgen wij dit bij elkaar?’ 
 

Om zijn apostelen en ons te helpen grijpt Jezus terug op het Oude Testament. 

Om de twijfel in hun hart weg te nemen, om hen te laten zien dat ze niets zondigs 

doen. En daarom spreekt Jezus de woorden (vers 18): ‘Mij is gegeven, alle macht 

in hemel en op aarde’. Hiermee geeft Jezus aan dat er niemand machtiger is dan 

Hem op de aarde: ‘Ik ben de Koning der koningen.’ Maar ook in de Hemel; dat 

is: Ik deel in dezelfde macht en kracht als God, want zelfs de koning van het 

Universum is niet machtiger dan Ik. Want Hij deelt met Mij al zijn macht, omdat 

Hij Mij liefheeft.  
 

Deze woorden: ‘Mij is gegeven’, gaan terug op Daniël 7: 

En zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand 

als een Mensenzoon. 

Hij kwam tot de Oude van dagen 

en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 

Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, 

en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. 

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal 

 worden, 

en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.  
 

Deze profetie, die Christus zelf aanhaalt als hij berecht wordt door het Sanhedrin 

(Markus 14: 62), gaat dus over Hem! En Hij, die telkens maar weer spreekt over 

zichzelf in de Evangeliën als de “mensenzoon”, Hij is degene die van zijn Vader 

macht gekregen heeft (Hem werd gegeven). Het koningschap dat Jezus van God 

ontvangt, is over alle talen, natiën en volken. Er is niemand machtiger op aarde 

dan Hij. En er zal ook nooit iemand zijn die machtiger is, omdat Zijn 

koningschap een eeuwig koningschap is. Dit alles vat Jezus dus samen in de 

woorden van vers 18.  
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Nadat Hij de apostelen verzekerd heeft van Zijn macht schakelt Hij ze in. Na 

Pinksteren moeten zij het Evangelie overal in de wereld laten horen en zo 

mensen van alle landen, volken en talen samen met hen laten knielen voor de 

koning die God ons heeft gegeven. Hun taak vat Jezus samen in drie woorden:  
 

1) Onderwijs, vertel mensen over wie Ik ben en van Mijn weg naar het kruis en 

mijn opstanding en dat het nodig is om in Mij te geloven om genade te 

verkrijgen.  

2) Doop, als er geloof is in het Evangelie; deel dan het teken en zegel van het 

geloof  in Mij uit. Opdat de mensen ook mogen weten dat zij bij Mij horen 

en dat alles wat Ik verdiend heb aan het kruis voor hen is.  

3) Leer hun Mijn geboden in acht te nemen, leer ze ook dat bij het leven met 

Mij de christelijk gehoorzaamheid hoort. En let op alle geboden, dus niet 

selectief shoppen en alleen de dingen leren en doen die ons makkelijk liggen 

of waar de samenleving het mee eens is.  
 

Dit is de opdracht die hen nu wacht, en die nog steeds open staat voor ons. Want 

elke generatie weer moet het Evangelie klinken. In elk land waar Zijn stem nog 

niet is gehoord, maar ook voor de nieuwe generaties. En dat is geen gemakkelijke 

taak. Kijk maar naar de apostelen. In gehoorzaamheid gingen zij deze weg, maar 

allemaal kregen ze te maken met tegenslag en zo goed als alle apostelen vonden 

de marteldood. Wat een troost is het dan om te weten dat Christus ons niet alleen 

laat in deze opdracht! Maar ons ondersteunt met Zijn macht. Niet voor niets is 

deze opdracht omklemd tussen twee teksten die gaan over de macht en nabijheid 

van Christus. Aan de ene kant de verzekering dat Christus alle macht heeft, aan 

de andere kant het vertrouwen dat Hij die macht gebruikt om ons te ondersteunen 

in de opdracht die Hij nalaat. 
 

Laten wij dan zo ook gesterkt door deze belofte anderen wijzen op de Heere 

Jezus Christus in de vaste overtuiging dat we niet bang hoeven te zijn maar 

vrijmoedig het Evangelie kunnen en mogen delen omdat Hij met ons is tot de 

voleinding van de wereld.  

ds. Martijn van Genderen 

 
 

 

Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, 

maar uit de Zon. 
 

Augustinus 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST  

MEI 2026 

 

3 MEI

9:30 uur :

10 MEI

Stedum 9:30 uur :

Stedum 19.00 uur :

14 MEI

9:30 uur :

17 MEI

9:30 uur :

24 MEI

9:30 uur :

25 MEI

9:30 uur :

31 MEI

Stedum 9:30 uur :

Stedum 19.00 uur :

7 JUNI Voorbereiding Heilig Avondmaal

Stedum 9:30 uur : Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG

Ds. M. van Genderen, Stedum

Ds. G.J. van den Top, Wedde

Lellens Zingen met Pinksteren

ZONDAG

MAANDAG 2e Pinksterdag

ZONDAG 1e Pinksterdag

Stedum Ds. M. van Genderen, Stedum

Lellens Ds. G.J. Roest, H.I.Ambacht

Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd

ZONDAG Gezinsdienst

Ds. M. van Genderen, StedumLellens

ZONDAG

Ds. M. van Genderen, StedumStedum

ZONDAG

DONDERDAG

Ds. J.A.A. Geerts, Ridderkerk

Hemelvaartsdag

 
 

 

COLLECTEN KERKVOOGDIJ / DIACONIE 

Nog even de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten op een rijtje: 

* Bij de uitgang staat een collecteblok waarin u uw gaven voor kerkvoogdij en 

diaconie kunt geven.  

* Overmaken via de bank graag met vermelding van maand of doel op 

bankrekeningnummer: Kerkvoogdij:  NL71 RABO 0306 3096 45                                                                                                               

             Diaconie:   NL25 RABO 0306 3576 15 
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Kerkvoogdij 

April 

Onderhoud 

gebouwen 

Kerkvoogdij 

Mei  

Onderhoud 

orgels 

Kerkvoogdij 

Juni 

Predikantsplaats 

* U kunt ook uw collectegiften contant / bonnen brengen bij Ida Rijskamp, 

Lopsterweg 11 in Stedum,  ook graag met vermelding van maand / doel. Dit 

adres geldt zowel voor kerkvoogdij als diaconie. 

 * Ook is er de mogelijkheid om over te maken d.m.v. QR-codes. Deze staan 

ook vermeld in dit kerkblad. Het is maar wat uw eigen voorkeur heeft.  
 

 

COLLECTEN KERKVOOGDIJ 

De Paascollecte heeft € 74,50 opgebracht.  

De collecte van april was bestemd voor onderhoud gebouwen, hiervoor toch nog 

even opnieuw de QR-code toegevoegd. 

De collecte in mei zal bestemd zijn voor het onderhoud van de orgels en in juni 

zal de collecte bestemd zijn voor de predikantsplaats. 

Ook voor de collecten van mei en juni hierbij de QR-codes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We willen de collecten graag nog een keer onder de aandacht brengen. Het geven 

aan collecten is schijnbaar niet meer zo vanzelfsprekend in deze tijd. 

Voor de coronajaren had de  collecte een vaste plaats in de eredienst en was het 

“gewoon” om een bijdrage in de collectezak te doen. De collecte is meer dan een 

praktische handeling om geld in te zamelen, het is een vorm van dankbaarheid 

naar God toe voor wat Hij heeft gegeven. Traditioneel vindt/vond de collecte 

plaats na de preek en het dankgebed, maar na de coronajaren is het geven tijdens 

de eredienst bij ons in de gemeente niet weer terug gekomen, toch zijn de 

mogelijkheden om op een ander manier te geven ook een vorm van 

dankbaarheid. 

De QR-code, contant bezorgen bij de kerkrentmeester (ook voor de diaconie), 

overschrijving via de bank, of een overschrijving die u voor maandelijks 

agendeert zodat u dit eenmalig invoert en er niet meer om hoeft te denken, en er 

is nog steeds de mogelijkheid om te geven in een collectezak bij de uitgang 

(contant of bonnen).  

Wilt u de collecten blijven gedenken? Wij zijn dankbaar voor alle gaven die we 

mogen ontvangen. 

de kerkrentmeesters 
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BIJ DE DIACONIECOLLECTEN 

De opbrengst van de diaconiecollecten in 

mei is bestemd voor jeugd- en 

evangelisatiewerk in de eigen gemeente 

én voor de kosten van een 

beeldverbinding.  
 

Met de opbrengst van deze collecten 

worden o.a. het werk van de 

activiteitencommissie en de Christelijke 

Werkgroep Ten Post e.o. bekostigd. 
 

Deze maand dus twee collectedoelen voor de Diaconie; het 

tweede doel is voor de kosten van de beeldverbinding. Het was de bedoeling 

hieronder wat meer informatie te geven over een beeldverbinding, maar helaas 

is er geen stukje aangeleverd; misschien volgende maand. 

de diaconie  

 
 

SOLIDARITEITSKAS 
U/jullie zijn niet gewend om in mei een bericht te lezen over de solidariteitskas. 

Toch wordt door de PKN de eerste termijn nu al in rekening gebracht en bij veel 

gemeenten wordt in deze maanden de solidariteitskas al geïnd.  

Nu is dat binnen onze gemeente niet aan de orde, maar wel willen we alle 

belijdende leden  van onze gemeente alvast op de hoogte brengen dat de 

Protestantse Kerk de bijdrage voor de solidariteitskas  verhoogd heeft van € 5,00 

per persoon naar € 7,50.  Oorzaak: de “Reserves zijn uitgeput”.  

Binnen onze gemeente was het altijd een kwitantie van € 10,- (€ 5,- voor 

solidariteitskas en € 5,- voor onze eigen gemeente).  

Dit jaar zult u dan ook rondom de maanden augustus/september een kwitantie 

ontvangen van € 15,- (€ 7,50 solidariteitskas en € 7,50 voor eigen gemeente). Op 

de gemeenteavond is dit ook genoemd/besproken. 

de kerkrentmeesters 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

- Nine Lessons and Carols 

We hopen D.V. zondag 29 november, 1e advent, weer een Nine Lessons and 

Carols te houden. 

- Wintergebruik Bartholomeüskerk 

Vanwege de hoge stookkosten is er besloten om zo goed mogelijk vast te houden 

aan de afspraak om na Dankdag (vanaf zondag 8 november 2026) tot en met 

Palmpasen (zondag 21 maart 2027) het Hervormd Centrum te gebruiken m.u.v. 

rouw-, trouw- en doopdiensten, de Kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag. 

Diaconiecollecte 

Mei 

Jeugd- en 

evangelisatiewerk 

(eigen gemeente) 

Diaconiecollecte 

Mei 

Beeldverbinding 
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- Kranslegging 4 mei 

Er wordt namens beide Stedumer kerken op 4 mei een krans gelegd bij het 

oorlogsmonument. 

- Kindermoment 

In de praktijk blijkt het toch lastig om een kindermoment te houden met het 

Bijbelverhaal van de week, omdat het dan zo los staat van de preek. 

In de nieuwsbrief blijft het verhaal wekelijks genoemd, zodat de ouders het thuis 

met de kinderen kunnen lezen.  

Wanneer ds. van Genderen voorgaat in de morgendienst en er geen 

zondagsschool is, verzorgt hij een kindermoment passend bij de preek. 
 

 

 

VOORJAARSGEMEENTEVERGADERING 

Dinsdag 14 april kwamen we met 21 gemeenteleden bij elkaar in het Hervormd 

Centrum. 
 

Na de eerste kop koffie opende ds. M. van Genderen de vergadering met gebed 

en het lezen van Psalm 136. Later deze vergadering stond het zingen in de 

eredienst op de agenda dus beginnen met een psalm was wel toepasselijk. 
 

Ds. van Genderen lichtte de opbouw van deze psalm toe. “Loof de HEERE, want 

Hij is goed.”  Zijn trouw zie je terug aan het begin van de psalm in Zijn schepping 

en aan het einde van de psalm aan de zorg voor Zijn schepping. We leren Hem 

vanuit het midden van de psalm kennen als de Verlosser. 

We zongen aansluitend Psalm 136: 1 en 2 uit Weerklank. 
 

De notulen van 2 november 2025 werden voorgelezen door de scriba en zonder 

op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

Daarna was het de beurt aan de diaconie om de begroting voor 2026 te 

presenteren. Er worden niet veel veranderingen verwacht. Alleen voor de 

kerkomroep is er een groter bedrag begroot omdat er een camera en andere 

apparatuur moet worden aangeschaft om de beelduitzendingen van de 

kerkdiensten mogelijk te maken. 

De jaarrekening over 2025 bevatte de gebruikelijke inkomsten en uitgaven. 

Diaken Yente Muilwijk liet met een mooie presentatie zien waar de 

diaconiecollecten en giften aan besteed zijn,  zoals de Voedselbank Eemsdelta, 

het Leger des Heils, de pioniersplekken van de IZB, Open Doors, Woord en Daad  

en Kerk in Actie.  Naast de bestemmingscollectes worden er ook extra giften 

gedaan aan bijv. Stichting Gave en Dorcas. 
 

De kerkrentmeesters hebben bij de begroting van 2026 ook rekening gehouden 

met een verfbeurt voor de pastorie.  



9 

 

Met een fulltime predikant zien we een verschuiving in de uitgaven, maar met 

de opbrengst van de beleggingen en vooral de stijging in de collecteopbrengst 

hopen we uiteindelijk 2026 ook weer goed te kunnen afsluiten. 

De jaarrekening van 2025 laat nog even op zich wachten, doordat de 

administratie is uitbesteed en het zo wat anders loopt dan eerdere jaren. 

- In Lellens is het SIM-plan (zesjarig onderhoudsplan met subsidies) voor de 

kerk nu voltooid. Het SIM-plan voor de kerk van Stedum draait nog tot 2030. 

De versterking van de gewelven is daar niet bij inbegrepen. Over de uitvoering 

hiervan wordt nog steeds beraadslaagd door deskundigen. 

- Er zijn nog een aantal glas-in-loodraampjes, die binnenkort alsnog hersteld 

worden.  

- De bijdrage voor de solidariteitskas in het najaar wordt verhoogd van 10 euro 

naar 15 euro. 

- Namens de kerkrentmeesters vertelde Wrister Pimmelaar iets over de 

restauratieplannen van het orgel in de Bartholomeüskerk. De laatste grote 

onderhoudsbeurt was in 1990. In een aparte commissie zijn er voorbereidingen 

getroffen en wordt er gekeken naar de subsidiemogelijkheden om de restauratie 

mogelijk te maken. Elders in het kerkblad kunt u er meer over lezen (pagina 17). 
 

Na de pauze spraken we over de diverse liedbundels die beschikbaar zijn. 

In onze erediensten zingen we psalmen, klassieke gezangen en moderne Bijbelse 

liederen (Opwekking). 

Op dit moment gebruiken we  het Liedboek voor de kerken (1973) en Op 

Toonhoogte (2005). Van Op Toonhoogte was er al een nieuwe uitgave van 2015 

en sinds kort ook van 2025.   

De nummering van de liederen komt bij de nieuwere uitgaves niet overheen met 

de versie van 2005. Vooral bij een gastpredikant  wil dat nog wel eens verwarring 

geven wanneer hij de liederen opgeeft bij de scriba. 

Niet alle Op Toonhoogte-liederen zijn geschikt voor orgelbegeleiding en ook dat 

geeft wel eens verwarring. Het lost zich altijd wel weer op, maar dit was mede 

de reden om te kijken naar andere nieuwere bundels. 

In de meeste Hervormde gemeentes van de Ring Ommelanden wordt  de bundel 

Weerklank gebruikt. Alle liederen daarin zijn geschikt voor orgelbegeleiding. 

Naast psalmen staan er ook ruim 500 gezangen, liederen en kinderliederen in de 

bundel. Er is daarin een grote overlap met de liederen die we nu zingen uit het 

Liedboek en Op Toonhoogte. 
 

We bespraken wat we belangrijk vinden in  de liederen voor onze kerkdiensten: 

- Niet te moeilijk om mee te zingen zodat een ieder actief kan deelnemen. 

- Begrijpelijk wat je zingt, ook voor de jongere generatie, maar niet te plat.  

- Het  moet de breedte van de kerkgeschiedenis laten zien, vanaf begin tot nu.  
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- Passend bij het karakter van onze gemeente (bij het gereformeerd belijden), 

d.w.z. de grootheid van God en Zijn genade moet er in doorklinken 
 

Het voorstel ligt er nu om als aanvangslied een Weerklank-lied te zingen en op 

den duur deze bundel in te voeren. 

Er is dan nog steeds de mogelijkheid om een lied uit een andere bundel (bijv. 

Psalmen voor nu) toe te voegen op de liturgie. 

Omdat een nieuwe bundel ook betekent dat er nieuwe boekjes moeten worden 

aangeschaft door gemeenteleden en voor de gasten, kwam het gebruik van een 

beamer ter sprake. 

Tot nu toe is daar nooit van gekomen omdat een beamer en meerdere schermen 

niet heel passend werd gevonden in onze oude kerkgebouwen. 

Er worden nu door de aanwezigen meerdere voordelen genoemd en we besluiten 

met elkaar om de winterdiensten in het Hervormd Centrum met een beamer en 

scherm te gaan proberen. 
 

Bij de rondvraag werd genoemd dat het passend is om niet alleen bij de 

geloofsbelijdenis maar ook bij de wetslezing te gaan staan. 

Er werd ook gepleit om een doopkaars mee te geven aan de dopeling, zodat deze 

elk jaar als “geheugensteun” kan branden op de doopverjaardag. 

En zo ontstond met elkaar het idee om op de volgende gemeente-avond eens te 

bespreken waarom we wat doen in de liturgie. 
 

Nadat we zongen: “God is getrouw, Zijn plannen falen niet” sloot ouderling Peter 

Verduijn de vergadering met gebed.  
 

 

HET KINDERTEHUIS ‘DE BARMHARTIGE SAMARITAAN’ IN DE OEKRAÏNE 

Het kindertehuis “De Barmhartige Samaritaan” in Oekraïne bestaat dit jaar 

dertig jaar. 

Even een stukje ontstaansgeschiedenis: 

De grote motor achter de bouw van het kindertehuis was de heer P. (Piet) van 

Driel uit Delft, toenmalig bestuurslid van Stichting HOE (Hulp Oost Europa), 

die al vroeg in Oekraïne kwam.  

Hij was met ds. Horkay uit Nagydobrony in 

verschillende staatsweeshuizen geweest en hij 

was geschrokken van wat hij daar zag. Dat was 

voor hem de reden om bij de Stichting HOE de 

bouw van een nieuw, christelijk, kindertehuis in 

dit land als project aan te bevelen. Het moest een 

tehuis zijn waar de kinderen - alleen meisjes - 

ook na hun 18e verjaardag mochten blijven als 

zij niet zelfstandig konden leven.  
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Met veel acties en een aantal grote (geld)sponsors is het tehuis inderdaad tot 

stand gekomen, en op 6 februari 1996 was het zover dat de eerste kinderen 

konden komen. 

Het aantal kinderen wisselt sterk: 

2006: 67, 2016: 58, 2024: 108, 2025: 150, momenteel 160. 

Alle ruimte die extra gebouwd was voor bezoek van gasten (in 2012 mochten 

wij daar nog verblijven toen wij met een groep van onze gemeente daar naartoe 

zijn geweest om onder anderen de speeltuin van het tehuis op te knappen) en 

waar dan ook inkomsten uit werd gehaald, is nu in gebruik door kinderen. 

Elk kind heeft meerdere sponsorouders, wat al jaren gecoördineerd wordt door 

Mieke den Boer-Snoei van de Stichting HOE. Zij is steeds op zoek naar nieuwe 

sponsorouders. Voor een bedrag van € 30.- in de maand is het mogelijk om bij 

te dragen aan een kindje in het kindertehuis. Regelmatig ontvangt u/jij daarna 

een schrijven van de Stichting HOE met een foto van uw/jouw sponsorkindje. 

Er kan wel post gestuurd worden naar het sponsorkind, Mieke geeft de 

mogelijkheid om het eventuele schrijven te vertalen. 

Mede door de oorlog is het aantal kinderen hoog en wisselend, en is er ook meer 

geld nodig. 

Mieke den Boer-Snoei hoopt begin mei naar het kindertehuis te gaan om daar 

het 30-jarig jubileum te vieren. 

Wij hopen op donderdag 11 juni 2026 de jubileumavond voor sponsors te 

bezoeken, welke  georganiseerd is door Stichting HOE. 

Dhr. (Piet) van Driel, de kinderen noemden hem Péter bácsi  (wat oom Piet/Peter 

betekent) was dol op de kinderen en kwam vaak in het kindertehuis. Hij is eind 

2010 overleden, maar het resultaat van zijn werk en inspanning blijft bestaan. 

Er zijn gelukkig veel mensen die het kindertehuis een warm hart toe dragen,  

mocht u/jij het kindertehuis ook willen steunen, dan is het mogelijk om een gift 

over te maken naar: Stichting HOE, IBAN: NL84 INGB 0000 0088 87, 

eventueel o.v.v. 30-jarig jubileum. 

Ook kunnen wij eventuele giften meenemen naar de jubileumavond. 

Mogelijkheden hiervoor zijn contant of via banknummer NL32 RABO 0306 

3073 40, t.n.v. J. Rijskamp. 
 

 

Ik zag met het oog van mijn ziel  

het licht dat nooit verandert.  

Wie de waarheid kent,  

kent dat licht,  

en wie het kent,  

kent de eeuwigheid. 
 

Augustinus 
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ORGELDAG NOORD-NEDERLAND 2026 

Op zaterdag 9 mei aanstaande zal de Orgeldag Noord-Nederland weer 

plaatsvinden. Op deze dag kunnen geïnteresseerde (amateur)organisten in 

Noord-Nederland en met name in de provincie Groningen ruim honderd orgels 

bespelen, die in veel gevallen beperkt toegankelijk zijn.  

De organisatie van de Orgeldag is in handen van Stichting Hinszorgel Leens, 

maar wordt mede mogelijk gemaakt door plaatselijke kerkbestuurders en 

vrijwilligers, die hun orgels voor deze dag beschikbaar stellen.  

Het orgel van de Bartholomeüskerk zal ook dit jaar meedoen met de Orgeldag 

en tussen 10.00 en 16.00 uur door verschillende organisten bespeeld worden, in 

een enkel geval begeleid door een solo-instrument. U bent van harte uitgenodigd 

om deze muzikale dag met ons mee te beleven! 

 
RESTAURATIE VAN HET LOHMANORGEL 

Op de gemeenteavond van 14 april jl. hebben we 

gesproken over de restauratie van het orgel. 

Stef Tuinstra (orgel(bouw)-restaurateur) heeft het 

onderstaand bericht geschreven en het is inmiddels 

gepubliceerd om kenbaar te maken wat de bedoeling 

is: 

Het bijzondere Dirk Lohmanorgel uit 1791 in de 

Bartholomeüskerk moet nodig gerestaureerd worden. 

In 1990 is de laatste grote onderhoudsbeurt geweest, 

maar inmiddels is een grote herstelbeurt 

onontkoombaar.  

Beroemde namen van Groningse orgelmakers, 

bouwmeesters en beeldsnijders zijn aan dit orgel 

verbonden en de materialen dateren van de 16de, 17de 

en vroege 18de eeuw. Lohman heeft in 1791 dan wel een nieuw orgel gemaakt, 

maar maakte daarbij gebruik van veel toen al oude onderdelen. Het scherm in 

het midden van de borstwering dateert van 1714. De wapens daarop zijn in 1791  

vervangen door die van de borgfamilies Gerlacius en Gockinga, destijds de 

schenkers van het orgel. 

De geschiedenis van het orgel is boeiend en het instrument heeft goede, maar 

ook slechte tijden beleefd, waarin er weinig begrip was voor het bijzondere eigen 

karakter ervan. Zo is het orgel bij de grote kerkrestauratie in 1939 van 55% van 

de originele pijpen beroofd en zijn deze vervangen door nieuwe fabriekspijpen. 

Feitelijk klinkt er nu dus helemaal geen Lohmanorgel, maar een  

Verschueren/Ruiter orgel uit 1939/1944. De bijzondere geschiedenis van het 

orgel staat beschreven op de website van Stichting Vrienden van de 

Bartholomeüskerk Stedum (www.bartholomeuskerkstedum.nl). 

http://www.bartholomeuskerkstedum.nl/
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In 2016 is Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum (SVBS) 

opgericht en enkele jaren geleden een uitgebreide orgelcommissie, waarin 

bestuursleden van de Stichting, een kerkrentmeester van de Hervormde 

Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post (de eigenaar van het orgel), 

organisten van de Bartholomeüskerk en een fondswerver zitten. Beide organen  

ondersteunen het kerkbestuur bij de komende restauratie, o.a. met kennis van het 

orgel, om voldoende financiële middelen aan te kunnen boren, mooie acties en 

activiteiten te organiseren en om alles van een goede PR te voorzien. Ook is men 

bezig met het formeren van een Comité van Aanbeveling. De ervaring leert dat 

de lobby van een dergelijke partij veel goeds kan brengen. We zijn heel blij dat 

er inmiddels al vijf personen hebben toegezegd: Commissaris van de Koning 

René Paas, burgemeester van Gemeente Eemsdelta Ben Visser, de 

kunstschilders Henk Helmantel en Rein Pol en historicus Reint Wobbes. Ook is 

contact gezocht met Ton Koopman om zitting te nemen in het  

Comité, dat verzoek loopt nog.  

Om alles helder te krijgen heeft orgelbouwadviseur Stef Tuinstra, die 

projectleider van de restauratie is, een plannotitie geschreven, waarin alle 

wetenswaardigheden van het orgel worden benoemd en van commentaar 

voorzien. Hij heeft daarbij vijf planmodellen voor de restauratie gemaakt: van 

‘ideaal’ (plan A: reconstructie naar de situatie in 1791) tot ‘houden wat je hebt’ 

(plan E: herstel van de huidige situatie). De plan notitie is eerst besproken met 

de orgelcommissie en zij hebben goedkeuring gegeven om plan A na te streven. 

Geïnteresseerden kunnen deze plannotitie downloaden op de website van de 

SVBS. 

Omdat de achtergronden bij elk plan gecompliceerde afwegingen vereisen is er 

een pré-vergunningaanvraag bij de gemeente Eemsdelta ingediend, waarbij op 

basis van de plannotitie e.e.a. geheel vrijblijvend besproken gaat worden met 

vertegenwoordigers van de overheid, t.w.: Gemeente (vergunningverlener), 

Provincie (subsidiegever) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

(expertisehouder). Dit overleg zal in de komende maanden plaatsvinden. Daarna 

zal het definitieve restauratieplan verder worden uitgewerkt, waarna de 

vergunning officieel kan worden verleend.  

Vervolgens volgt de subsidieaanvraag bij de provincie Groningen in het kader 

van de Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)-

regeling en wordt de fondswerving gestart.  

De eigenaar en SVBS streven er dus naar om, als het even kan, plan A t.z.t. te 

kunnen uitvoeren.  

Dat is een ambitieus doel, maar daarom hoopt men op de mogelijkheid van 

betrokken gulle gevers die geld kunnen missen en een legaat zouden willen 

doneren.  
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Overigens is het bij deze al mogelijk geld te storten op de rekening van het 

speciaal voor dit doel ingestelde orgelfonds van de Hervormde  

Gemeente Stedum-Lellens-Ten Post-Wittewierum, t.w. NL39 RABO 1517 3684 

13. Alle gulle gevers alvast onze hartelijke dank! 

Zo gauw er meer nieuws te melden is rondom de orgelrestauratie zal dit kenbaar 

worden gemaakt. 

kerkrentmeesters en SVBS 

 

 
FIETSEN OP TWEEDE PINKSTERDAG 

Verandering van spijs doet eten. Daarom dit jaar geen 

wandeltocht maar een fietstocht op tweede 

Pinksterdag.  

Na de zangdienst op deze dag drinken we eerst met 

elkaar koffie in de kerk of - als het mooi weer is - 

buiten.  

Daarna is het de bedoeling dat we met elkaar de fiets 

pakken voor een gezellige fietstocht van ongeveer 25 km, zodat het voor 

kinderen ook nog te doen is. 

Opgeven is niet nodig, allemaal hartelijk uitgenodigd om hier aan deel te nemen  
 

de activiteitencommissie 

 

 

 

Tussen Pasen en Pinksteren 

 

Ik mis de Heer het allermeest, 

maar straks wordt het weer Pinksterfeest. 

De Here Jezus is naar huis, 

veilig bij Zijn Vader thuis, 

maar gelukkig is Hij hier geweest! 

 

Hij gaf de Geest om niets te missen. 

Wij moeten voor onszelf beslissen: 

laat ik Hem wonen in mijn hart? 

Zet ik mijn ziel voor Hem apart? 

Ja, ik wil me nooit meer vergissen! 

 

Arma Fokkema 
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MANNENVERENIGING IMMANUËL 

Op maandag 21 april hebben wij vergaderd 

met onze Mannenvereniging in het Hervormd 

Centrum in Stedum. Dit was de laatste avond 

van het seizoen 2025 -2026.  

Het onderwerp voor de bespreking die avond 

was uit het Bijbelboek Psalm 143, met als 

thema, “Laat Uw Geest mij leiden”. 

Dit was ook het laatste hoofdstuk van uitleg over de serie “De Geest van God”. 
 

Wij hopen in september weer te starten met het nieuwe seizoen 2026 – 2027, 

en dan de uitleg uit het Nieuwe Testament met als thema “Abba Vader….”. 
 

het bestuur 
 

 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Op je werk, op school, thuis en helaas ook in de kerk kun je te maken met krijgen 

met seksuele intimidatie of misbruik, geweld of machtsmisbruik. 

Situaties waarbij je onveilig of erg ongemakkelijk voelt. 
 

Uiteraard kun je terecht bij iemand van de kerkenraad als je daar over wilt praten 

of hulp nodig hebt. Als die nu juist het probleem vormen, kun je een 

vertrouwenspersoon benaderen. In een eerder kerkblad schreven we al dat onze 

gemeente te klein is om zelf vertrouwenspersonen aan te stellen. Vandaar dat we 

aangehaakt zijn bij het initiatief vanuit de classicale ring Winsum. 

Er zijn nu drie personen aangesteld:. 

- Helma Overeem  e-mail: w.e.overeem@gmail.com  

- Anne Henk van Slageren  e-mail: ahvanslageren@gmail.com 

- Liesbeth de Voogd   e-mail: liesdevoogd@gmail.com 
 

Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en ze zullen samen met jou naar 

oplossingen zoeken, 

Ook wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders, kun je 

dit bespreken met iemand die je vertrouwt of met de bovengenoemde 

vertrouwenspersonen. 

 

 

De doden zijn niet afwezig, 

zij zijn alleen onzichtbaar. 

 

Augustinus 
 

mailto:w.e.overeem@gmail.com
mailto:ahvanslageren@gmail.com
mailto:liesdevoogd@gmail.com
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TUSSEN-PASEN-EN-PINKSTEREN-LUNCH VRIJDAG 8 MEI 2026 

Vrijdag 8 mei nodigen we iedereen uit voor een gezellige 

broodmaaltijd in het Hervormd Centrum. Bij de afsluiting van 

de maaltijd kijken we samen uit naar het komende 

Pinksterfeest. 

Voor iedereen, vrouwen en mannen,  jonger en ouder, uit onze 

gemeente en daarbuiten. Nodig dus gerust iemand uit om mee 

te gaan! 

Wel graag even van te voren opgeven in verband met de 

boodschappen en het tafeldekken. 

We sluiten af met thee en koffie. 
 

Waar: Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum 

Hoe laat: 12.30 uur 

Kosten: 3 euro per persoon 
 

 

 

 

 
 

CHRISTELIJKE WERKGROEP TEN POST E.O. 

Koffieochtenden  

Na de voorjaarsquiz van 27 maart stond er nog een bijzondere 

koffieochtend op het programma. We zijn op 15 april te gast 

geweest bij de familie Huppelschoten, Stadsweg 56 in Ten Post.  

Koffie, koekjes, kletsen en vooral lammetjes. 
 

Dorpsdienst zondag 21 juni 

Zondag 21 juni hopen we weer een dorpsdienst te houden in het Dorpshuis ’t 

Holt in Ten Post. We beginnen om 10.00 uur. 

Ds. Martijn van Genderen is bij ons te gast als spreker. 

Het thema is ‘Vertrouwen versus angst’. Met David gaan we ontdekken hoe je 

de reuzen in je leven kunt verslaan. 

Reveal uit Uithuizermeeden zorgt voor de muzikale begeleiding. 

De verdere invulling is weer in handen van Christelijke werkgroep. 

Voor de kinderen is er oppas en ook zij maken kennis met David en Goliath. 

Na afloop staat de koffie klaar! 

 

de Christelijke werkgroep Ten Post e.o., 

 

 

  



17 

 

CONCERT CHR. VOCAAL ENSEMBLE STEDUM 

Zaterdag 9 mei 2026 om 19.45 uur geeft het Chr. Vocaal Ensemble Stedum o.l.v. 

Bonnie Hoekstra een voorjaarsconcert in de Bartholomeüskerk in Stedum.  
 

Het koor brengt o.a. werken van John Rutter, J. Stainer en G.F. Händel ten 

gehore. Koorzang wordt met samenzang en orgelsolo’s afgewisseld, want ook 

zal organist dhr. Eddy Mul zijn medewerking verlenen aan dit concert.  
 

Het belooft een prachtige avond te worden waarvoor u van harte wordt 

uitgenodigd!  

De toegang is gratis, een gift is altijd welkom. We zien u graag! 
 

 

BIERTJE MET DE DOMINEE 

IZB publiceert boek over kerk-zijn op het platteland  

‘Biertje met de dominee’ is de titel van een nieuw boek 

over missionair kerk-zijn op het platteland, geschreven 

door Henk Boerman, hoofd IZB-Impact. Het boek 

verscheen op 2 april, de dag dat The Passion in 

Dwingeloo gehouden werd. 
 

Hoe kun je Christus zoeken samen met je dorpsgenoten? 

Hoe houd je zicht op je roeping als kerk wanneer 

gebouwen met sluiting worden bedreigd? Dit boek 

brengt een beweging in beeld van lokale dorpskerken in 

Drenthe, die op initiatief van dominee Mark de Jager de 

afgelopen jaren experimenteerden met pionieren op het 

platteland. De Jager en zeven andere mensen vertellen 

over hun verbondenheid met verschillende initiatieven. 
 

Verbeelding 

Drenthe is niet de enige plek waar een zoektocht op het platteland gaande is. Dit 

boek is daarom een uitnodiging aan christenen en zoekers die een ‘heilige onrust’ 

voelen, om hun verbeeldingskracht de ruimte te geven, aldus auteur Henk 

Boerman. Hij is hoofd van de afdeling van de IZB die pioniersprojecten 

begeleidt. ‘Ik hoop dat mensen zich herkennen in de gewone verhalen in het 

boek. En dat ze zich kunnen verbeelden dat dit op hun eigen plek ook kan.’ 
 

Tegenbeweging 

Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk, schreef in zijn voorwoord: ‘Dit 

boek is een verademing om te lezen. Er zit in onze kerk soms een sfeer van 

gelatenheid en resignatie. Alsof we ons er al bij hebben neergelegd dat interesse 

in geloof afneemt en ophoudt. Maar als ik het goed aanvoel, is er ook een 

tegenbeweging gaande.’ 
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AGENDA MEI 

02 mei VakantieBijbelFeest in het Hervormd Centrum 

  van 10.30 tot 14.30 uur. 
 

03 mei Koffiedrinken in het koor van de kerk 

  aansluitend aan de morgendienst. 
 

08 mei Tussen-Pasen-en-Pinksteren-lunch in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 12.30 uur. 
 

09 mei Orgeldag in de Bartholomeüskerk 

  van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

  Concert Chr. Vocaal Ensemble Stedum in de Bartholomeüskerk 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

12 mei Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.45 uur. 
 

13 mei  Open kring in de pastorie 

  aanvang: 20.00 uur. 
 

25 mei Fietsen met Pinksteren 

vertrek na de koffie, na de ochtenddienst. 
 

02 juni Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.45 uur. 
 

14 juni Koffiedrinken in het Hervormd Centrum 

  aansluitend aan de morgendienst. 
 

21 juni Dorpsdienst in Ten Post 

  aanvang: 10.00 uur. 
 


