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MEDITATIE        

 

Vanuit de diepte roep ik tot U 

(Psalm 130: 1) 

 

Herkent u dat? Van die periodes in het leven waarin tegenslagen zich opstapelen. 

Geliefden overlijden, financiële zorgen duiken op, ziekten steken de kop op, we 

worstelen met fouten uit het verleden of met woorden die we nooit hadden 

moeten uitspreken - kortom, met onze zonden.  
 

De psalmdichter verwoordt deze gevoelens wanneer hij zegt: “Vanuit de diepte 

roep ik tot U.”  

Met de woorden “vanuit de diepte” gebruikt de dichter een beeld dat verwijst 

naar de zee die diep onder hem ligt. Door alle tegenslagen in zijn leven dreigt hij 

kopje onder te gaan; de ene golf van rampspoed volgt direct op de andere.  

Voor informatie over onze gemeente:  

website:            www.hervormdstedum.nl  

kerkomroep:     www.kerkomroep.nl   Kies: provincie Groningen;  

Kies: Hervormde Gemeente (achter Stedum - Ten Post)  

of rechtstreeks: www.kerkomroep.nl/kerken/10525. 
 

Dit is de digitale (ingekorte) versie van:  “IN EN OM DE KERK”  

het maandelijks kerkblad van de 

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 

Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad. 

de redactie 

mailto:ds.hervgemslwt@gmail.com
file:///C:/Users/Corry%20Verduijn/Documents/Corry's%20documenten/Kerkblad/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/apr-14/hervgemslwt@gmail.com
http://www.kerkomroep.nl/
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Het boek Jona is hiervan een treffend voorbeeld. Jona weigert Gods opdracht om 

naar Ninevé te gaan en vlucht per schip. Hij ontdekt echter dat de weg bij God 

vandaan niet leidt tot voorspoed. Tijdens een storm op de Middellandse Zee 

offert hij zichzelf op voor de bemanning en laat zich overboord gooien, waarna 

hij naar de bodem zinkt. Maar juist in deze diepte keert het tij: Jona bidt. Terwijl 

hij in de dood verkeert, verhoort God zijn gebed en redt Hem door een vis te 

sturen. Zo mogen wij, als we afstand tot God ervaren - door onze zonden of door 

de gevolgen van de zondeval in de vorm van ziekte, eenzaamheid en lijden - naar 

Hem toegaan. We mogen de psalmdichter navolgen en Hem om ontferming 

roepen, vanuit de diepte.  

Maar hoe weten we nu dat het zinvol is om te bidden? De dichter noemt drie 

redenen:  
 

Ten eerste zegt hij: “Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.”  

Als wij in geloof tot God gaan, hoeven wij niet bang te zijn dat God niet naar 

ons wil luisteren omdat onze zonden nog tussen ons in staan, de verkeerde 

dingen die wij gedaan en gezegd hebben. Waarom dan? De Bijbel zegt toch dat 

God er een hekel aan heeft als wij elkaar pijn doen of langs Hem heen leven, of 

het verkeerde doen? Ja, maar de Bijbel zegt nog meer! Telkens maar weer laat 

de Bijbel zien dat God vooral de God van de genade is in de grote geschiedenis 

van Israël, omdat God toch steeds maar weer doorgaat met het volk, ook al kiest 

zij telkens andere wegen. Hij heeft hen verlost door hen te bevrijden uit Egypte 

en uit Babylonië. Maar nog veel meer in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, 

Wiens lijden en sterven laat zien hoe groot de genade van God is, hoe groot Zijn 

liefde. Want Hij gaf voor arme, verloren zondaren Zijn enig kind, de Zoon van 

Zijn liefde. Door dit offer, wat wij de komende weken gedenken op weg naar 

Goede Vrijdag en Pasen, heeft Hij de toegang tot God geopend.  

Alle barrières die er in het oude verbond waren vanwege de heiligheid van God 

en de zondigheid van het volk zijn nu weggenomen. Wij mogen door de kracht 

van het bloed van het Lam van God vrijmoedig tot God gaan en mogen weten 

dat Hij vanwege Zijn Zoon onze gebeden hoort, omdat onze zonden niet langer 

tussen Hem en ons instaan (Hebr. 4: 14-16). Deze genade is zelfs zo groot dat 

wij met Psalm 103 kunnen zeggen dat wie God is, geproefd kan worden in Zijn 

genade: ‘Genadig is de Heere’. 
 

Het tweede wat de dichter noemt als grond voor God die het gebed verhoort, 

is: “Ik hoop op Zijn Woord.”. God hoort en verhoort ons gebed omdat Hij dat 

beloofd heeft in Zijn Woord. Zegt God niet door Zijn profeet Jeremia: ‘U zult 

tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren’. en door Zijn Zoon in het 

evangelie: ‘Bid en u zal gegeven worden’? Als God zelf belooft in Zijn Woord 

dat Hij ons wil verhoren, dan hoeven wij niet te twijfelen, maar mogen wij 

vrijmoedig tot Hem gaan, in de hoop en de verwachting dat Hij hoort!  
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Sterker nog; we mogen ons gesterkt weten volgens het Woord omdat Christus 

met ons mee bid. Zoals voorzegd door Jesaja: ‘en voor de overtreders gebeden 

heeft’. En zo zien wij Hem ook aan het kruis bidden: ‘Vader vergeef het hun 

want zij weten niet wat zij doen!’ Zo bidt Hij nog voor ons aan de rechterhand 

van de Vader. 
 

Ten slotte als derde: “Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de 

morgen.”. Net zoals een wachter die de wacht houdt over de stad in de nacht 

weet dat het weer licht gaat worden, omdat hij dit alle andere dagen van zijn 

leven ook al meegemaakt heeft, zo weten wij als wij bidden dat God Zijn licht 

zal laten schijnen in de duisternis van ons leven.  

Want al eerder in het leven hebben wij gemerkt dat God onze gebeden verhoort, 

en wij hebben het om ons heen gezien in de levens van anderen. En daarom 

mogen wij ook verwachting hebben als wij in gebed tot Hem gaan, omdat Hij 

een levende God is die Zich telkens maar weer aan ons bekendmaakt. 
 

Zo spoort de dichter van Psalm 130 ons aan om in onze nood de Heere te zoeken 

in het gebed. Niet onze vuisten te ballen, maar te vouwen. Onze emoties en 

frustraties niet op te kroppen, maar uit te storten voor de Heere. Laten wij 

zo “gedurig bij Hem zijn in al onze nood, angst en pijn”. (Psalm 73 vers 12, OB) 

En zo navolgers worden van de opdracht die Petrus ons geeft in zijn eerste 

brief: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’. 

ds. Martijn van Genderen 

 

 
 

 

COLLECTEN KERKVOOGDIJ / DIACONIE 

Nog even de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten op een rijtje: 

* Bij de uitgang staat een collecteblok waarin u uw gaven voor kerkvoogdij en 

diaconie kunt geven.  

* Overmaken via de bank graag met vermelding van maand of doel op 

bankrekeningnummer: Kerkvoogdij:  NL71 RABO 0306 3096 45                                                                                                               

             Diaconie:   NL25 RABO 0306 3576 15 

* U kunt ook uw collectegiften contant / bonnen brengen bij Ida Rijskamp, 

Lopsterweg 11 in Stedum,  ook graag met vermelding van maand / doel. Dit 

adres geldt zowel voor kerkvoogdij als diaconie. 

 * Ook is er de mogelijkheid om over te maken d.m.v. QR-codes. Deze staan ook 

vermeld in dit kerkblad. Het is maar wat uw eigen voorkeur heeft.  
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST  

MAART 2026 

 

1 MRT

9:30 uur :

8 MRT 4e Lijdenszondag

9:30 uur :

19.00 uur :

11 MRT

19:30 uur :

15 MRT 5e Lijdenszondag

9:30 uur :

22 MRT 6e Lijdenszondag

9:30 uur :

19.00 uur :

29 MRT

9:30 uur :

3 APR

19:30 uur :

5 APR

9:30 uur :

6 APR

9:30 uur :

Ds. C.G. op 't Hof, Siddeburen

Stedum

1e Paasdag

Stedum

MAANDAG

Stedum Zingen met pasen

Stedum

Stedum Ds. M. van Genderen, Stedum

Palmpasen, voorbereiding H.A.

Ds. M. van Genderen, Stedum

VRIJDAG

2e Paasdag

Jeugd- en ontmoetingsdienst

Ds. W. van Weelden, Dordrecht

Hervormd Centrum Ds. M. van Genderen, Stedum

WOENSDAG Biddag voor gewas en arbeid

Lellens Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG

ZONDAG 3e Lijdenszondag

Hervormd Centrum Ds. J.M. Viergever, Oostwold

ZONDAG

Hervormd Centrum

Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum Ds. M.F. van Binnendijk, Stadskanaal

Ds. M. van Genderen, Stedum

Goede Vrijdag, viering H.A.

Lellens

ZONDAG

 
 

COLLECTEN KERKVOOGDIJ 

De opbrengsten van november en december 2025 waren nog niet vermeld in het 

kerkblad, dus bij deze: 

November, bestemd voor het Quotum € 593,90. 

December, bestemd voor onderhoud gebouwen € 516,80. 

Ook mocht de kerkvoogdij een gift van € 100.- ontvangen. Hiervoor onze 

hartelijke dank. 
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De collecten voor deze maand en de volgende maanden zijn als volgt: 

In februari is de collecte voor de verwarming, in maart is de collecte bestemd 

voor het Quotum en de collecte van april is voor onderhoud gebouwen. 

Hierbij ook de QR-codes voor de collecten. 

Wij bevelen alle collecten van harte bij u aan. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de kerkrentmeesters 
 
 

COLLECTE BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 

Op de tweede woensdag in maart houden wij Biddag voor gewas en arbeid. We 

bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan 

om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Dat vraagt onder andere om 

goede zorg voor onze aarde, voor de schepping die God ons heeft gegeven om 

te bewonen en te bewerken.  

Als moderne mensen denken we wel dat we veel onder controle hebben. Tegelijk 

dringt ook steeds meer het besef door hoe klein onze invloed is. De grote 

milieuproblemen, zoals de klimaatsverandering, zijn daar een voorbeeld van. 

Mensen kunnen zich daar machteloos bij voelen. Wat heeft het allemaal voor zin 

als je werk toch geen verschil maakt? 

Biddag betekent dan ook: zeker, je hebt weinig invloed, maar God vecht met je 

mee. God werkt in de geschiedenis op een subtiele manier door alles heen en 

duwt de dingen in zijn richting, naar zijn prachtige toekomst toe. Hij helpt het 

kwaad voorkomen en doet het goede bloeien. 

Daarbij komt dat je meestal niet écht weet wat goed voor je is. Je kent maar een 

paar gevolgen van wat je vraagt, maar er zijn duizenden, misschien wel 

miljoenen grote en kleine gevolgen. Dat kun je nooit overzien en allemaal 

afwegen; God wel. Laat God dus zijn afwegingen maken. Bidden is geen 

machine, zo van: ik vraag, God draait wel. Maar God heeft invloed op dit leven, 

dat merken gelovigen vaak genoeg. Je weet nooit precies wat goed is, voor jou 

zelf niet en zeker niet voor een ander. Vraag dus gewoon wat jij verlangt en laat 

God de rest doen. 

Kerkvoogdij 

Februari 

Verwarming 

 

Kerkvoogdij 

Maart 

Quotum 

 

Kerkvoogdij 

April 

Onderhoud 

gebouwen 
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Wij als kerkrentmeesters willen de biddagcollecte graag bij u 

onder uw aandacht brengen zodat ook in onze gemeente het 

werk voor en binnen Gods gemeente door kan gaan. Alvast 

hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte.                                                                       

Ook hierbij is er de mogelijkheid om met QR-code bij te 

dragen. 

de kerkrentmeesters 

 

 
BIJ DE DIACONIECOLLECTEN (MAART) 

De opbrengst van de diaconiecollecten in maart is bestemd 

voor Kerk in Actie, werelddiaconaat, en dan met name voor 

een project in Rwanda. Hieronder wat meer informatie over 

dit project. 
 

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft 

zeventig procent van de inwoners van 

de landbouw. De grond is vruchtbaar, 

maar omdat er te weinig grond 

beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 

veertig procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese 

diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen 

verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren. 
 

 

 

Kerkvoogdij 

Biddagcollecte 

Diaconiecollecte 

Maart 

Kerk in Actie 

Rwanda 
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Training om ondervoeding te stoppen 

Met steun vanuit Nederland en in samenwerking met de Rwandese overheid 

ondersteunen de zusters nu gezinnen waar kinderen ondervoed zijn in een gebied 

waar recent veel theeplantages zijn gekomen. Eén van de trainers vertelt: “We 

leren de moeders over voeding, hoe ze ziektes kunnen voorkomen, wat een 

gezonde maaltijd is en hoe ze kleine projecten kunnen opzetten om zich te 

ontwikkelen. We zetten ook zelfhulpgroepen op, zodat ze leren sparen en krediet 

kunnen krijgen via hun groep. Dat moet ervoor zorgen dat de ondervoeding 

stopt.” 
 

Drie jaar begeleiding  

Veel gezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel. 

Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Clemence verbouwt bonen, 

zoete aardappel en taro's (een wortelknol). De zusters leren moeders als 

Clemence ook andere gewassen verbouwen, zoals tomaten, aubergines, 

champignons, uien, bananen en ananas.  

Sommigen kunnen ook dieren houden, zoals kippen, konijnen, geiten, bijen of 

misschien een koe of een varken. Na een basistraining worden de moeders drie 

jaar lang begeleid in hun eigen dorp. Met als uiteindelijk doel: moeders kunnen 

hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar 

school te laten gaan. 
 

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn 

gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. 

We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze 

elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen 

betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters 

hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan 

wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger 

verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: 

aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek 

verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. 

Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld 

aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of 

boerin trainen voor 160 euro.  

Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.  

Zie ook: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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BIJ DE DIACONIECOLLECTEN (APRIL) 

De opbrengst van de diaconie-

collecten in april is bestemd 

voor de IZB en dan met name 

voor Het Pand. 

Hieronder vindt u wat meer 

informatie. 
 

Achtergrond van Het Pand 

De oprichting van de stichting Het Pand is een 

initiatief van de Protestantse wijkgemeente 

Martinikerk uit Groningen. Deze wijkgemeente komt 

op zondag samen in de Martinikerk. De wijken waar 

de wijkgemeente Martinikerk aan verbonden is, zijn 

de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. 

Na 25 jaar aan de Padangstraat te zijn gehuisvest, is 

Het Pand in juni 2014 verhuisd naar speeltuin DIB. Een gulle lening van de 

Tehuisgemeente (Nederlands Gereformeerde Kerk Groningen) en diverse 

sponsoracties is het mogelijk geworden om een multifunctioneel gebouw te 

bouwen voor Het Pand en de speeltuinvereniging. 
 

Welkom! 

In Het Pand ben je altijd welkom.  Zoek je ook een stukje gezelligheid? Of ben 

je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, 

over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons 

en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben 
 

Kijk voor verdere informatie op de website van Het Pand 

(https://www.pandvoordewijk.nl) 
 

Beide collecten van harte bij u aanbevolen! 

de Diaconie 

 

 
 

OPBRENGST COLLECTE KERSTNACHTDIENST 

U heeft van mij nog de opbrengst van de kerstnachtdienstcollecte tegoed. Deze 

collecte heeft € 475,30 opgebracht. € 74,67 is gebruikt voor de dekking van de 

onkosten. De rest van het bedrag à € 400,63 is gegaan naar Kerk in Actie voor 

de vluchtelingen in Soedan.  

de kerstnachtdienstcommissie 

 

  

Diaconiecollecte 

April 

Het Pand (IZB) 
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UIT DE KERKENRAAD 

Nieuwe ambtsdragers  

In de kerkenraadsvergadering van 3 februari hebben we zowel met de scheidende 

als de nieuwe ambtsdragers vergaderd om de overdracht soepel te laten verlopen. 

Jack Sevenhuijsen, Ida Rijskamp-Bansberg en Mariska Muilwijk-Jongeneel 

ontvingen een bakje met voorjaarsbolletjes als blijk van waardering voor hun 

inzet en tijd als ambtsdragers. 

Wijkindeling ouderlingen 

Pieter Oldenhuis blijft wijkouderling voor de gemeenteleden in Stedum en 

Middelstum. Voor Ten Post, Lellens en Ten Boer blijft de wijkouderling Meta de 

Vries-van Schaik. Voor de gemeenteleden in de andere dorpen, o.a. Loppersum, 

Westeremden en Wittewierum is Peter Verduijn nu het eerste aanspreekpunt als 

wijkouderling.  

Veilige Kerk 

Van de website van de PKN: 

“Het lijkt zo vanzelfsprekend. In de kerk voel je je veilig. Leden behandelen 

elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen 

gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren 

kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. 

Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de kerk 

voor. In elke gemeente zijn slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige 

machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. 

Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!” 

De Generale Synode heeft in haar vergadering in april 2024 een aantal besluiten 

genomen om de veiligheid binnen kerkelijke gemeentes te bevorderen. Zo 

moeten er vertrouwenspersonen worden aangewezen binnen de  kerkelijke 

gemeente of daarbuiten waarop een beroep op kan worden gedaan.   

In een eerder kerkblad schreven we al dat onze gemeente te klein is om zelf 

vertrouwenspersonen aan te stellen. Vandaar dat we aangehaakt zijn bij het 

initiatief vanuit de  classicale ring Winsum (de ring Winsum maakt deel uit van 

de Classis Groningen-Drenthe en bestaat uit ongeveer 23 kerkelijke gemeentes). 

Voorlopig doen er dertien andere gemeentes mee. Niet alle gemeentes uit de Ring 

Winsum hebben al een besluit genomen. 

De Hervormde Gemeente Bedum heeft het op zich genomen om de contacten te 

onderhouden met de vertrouwenspersonen. 

Ds. M. van Genderen en M.W. Pimmelaar als voorzitter van de kerkrentmeesters 

hebben 22 april de overeenkomst ondertekend. De kosten worden gedeeld over 

de deelnemende gemeentes. 

Uiteraard kun je terecht bij de predikant of iemand van de kerkenraad als je 

ergens over wilt praten of hulp nodig hebt. Je kunt nu ook contact opnemen met 

onderstaande personen. 
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Vertrouwenspersonen Ring Winsum (vanaf 22 januari 2026): 

Helma Overeem (w.e.overeem@gmail.com), Anne Henk van Slageren 

(ahvanslageren@gmail.com), Liesbeth de Voogd (liesdevoogd@gmail.com). 
 

Bij het aanvragen van de VOG’s bleken er nog voorwaarden aan vast te zitten.  

Met het officieel aanstellen van deze vertrouwenspersonen zijn we een stapje 

verder. In een volgend kerkblad meer hier over. 

Nieuwe zondagschoolmethode 

Nu de kinderen bij de oppas wat ouder geworden zijn, beginnen we weer met 

zondagsschool. Daarvoor gaan we de methode van de NBG gebruiken: Bijbel 

Basics (https://www.bijbelbasics.nl). 

Deze methode geeft verwerking voor kinderen van 4-8 jaar en voor 8-12 jaar. 

“De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics krijgen 

kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer 

aangeboden. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbel-opvoeding 

van kinderen en staat de rijkdom van de Bijbel centraal”. 

Het rooster op de website geeft elke week een nieuw verhaal uit de Bijbel,  met 

daarbij verwerkingsmethodes en ideeën voor een kindermoment. Wij  hebben 

echter niet elke week zondagsschool. Daarom wordt er op de zondagen dat er 

geen zondagsschool is in de dienst aandacht gegeven aan het “Verhaal van de 

week” door de predikant of een leidster van de zondagsschool met een 

kindermoment. Soms wordt het verhaal van de week alleen genoemd in de 

nieuwsbrief. Zo bleek het moeilijk te combineren met beide doopdiensten 

afgelopen maand.  

Via de nieuwsbrief kunnen we met de kinderen meelezen met de Bijbelverhalen 

waar zij kennis mee maken.   

Nieuwsbrief 

Wekelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd met de liturgie voor de komende 

zondag, het Bijbelverhaal van de week en zo nodig extra informatie.   

Mocht je de nieuwsbrief ook willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar de 

scriba. 

Jeugd- en ontmoetingsdienst D.V. zondag 22 maart 

Zondag 22 maart hopen we ‘s avonds een jeugd- en ontmoetingsdienst te houden, 

georganiseerd door de Activiteitencommissie. Deze dienst wordt gehouden in de 

Bartholomeüskerk. Vanaf zondag 22 maart zullen de diensten weer in de kerk 

worden gehouden in plaats van in het Hervormd Centrum. 

Springtime Connect Ten Boer D.V. zondag 12 april 

Onze gemeente doet al jaren mee met Springtime Connect in Ten Boer. 

Alexandra Jelsema-Rijskamp heeft haar handen dit jaar vol na de geboorte van 

de kleine Thijmen. Gerdien van Genderen-de Kloe vertegenwoordigt onze 

gemeente dit jaar in de voorbereidingscommissie.  

mailto:w.e.overeem@gmail.com
mailto:ahvanslageren@gmail.com
https://www.bijbelbasics.nl/
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Zondag 12 april laten we onze eigen ochtenddienst vervallen om ons aan te 

sluiten bij de gezamenlijke dienst met kerken in en rond Ten Boer. 
 

de kerkenraad 

 
OVERLIJDEN DHR. J. VAN HUIS 

Zondag 8 februari 2025 overleed dhr. J. van Huis op 88-jarige leeftijd. De meeste 

mensen kennen hem vooral als Koos. Dhr. J. van Huis woonde het grootste deel 

van zijn leven in Stedum aan de Stationsweg. De laatste jaren verbleef hij in 

Innersdijk in Ten Boer. Hij was nog wel heel regelmatig te vinden in zijn eigen 

huis, o.a. om zijn grote verzameling boeken te catalogiseren. Boeken over 

kerken, over Groningen, over landbouw, over geschiedenis. De liefde voor de 

geschiedenis speelde een grote rol in zijn leven. We mochten er als gemeente in 

2012 ook in meedelen, toen Koos ons uitnodigde om gemeentedag te houden op 

het oude tennisveld, op de Weer, langs de Delleweg (de foto hangt nog in de 

gang van het Hervormd Centrum). 

Zaterdag 14 februari was de afscheidsdienst waarin ds. M. van Genderen 

voorging. Aansluitend werd dhr. van Huis op de begraafplaats van Stedum ter 

aarde besteld. 

In de meditatie stond Ruth 1 centraal. Koos hield van het verhaal van Ruth. Het 

boek Ruth vertelt over Ruth en haar schoonmoeder Naomi, gewone mensen, die 

met verdriet en tegenslag te kampen hadden. En toch zie je al lezend Gods Hand 

in hun leven. God leidt het zo dat Ruth Boaz tegenkomt en vanuit hun zoon Obed 

wordt eeuwen later Jezus Christus geboren. Gods nabijheid herkende dhr. van 

Huis ook in zijn eigen familiegeschiedenis.  Dat sprak ook uit zijn antwoord op 

de vraag in de Estafettepen: Welk lied vindt u mooi om te zingen?: 
 

O, God, die droeg ons voorgeslacht  

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ons ook uw trouw en macht,  

wees eeuwig ons tehuis!   

(Herv. Bundel, gezang 293) 
 

OVERLIJDEN MEVR. H. SCHIPPER 

Zondag 15 februari overleed plotseling Hillie Schipper, vrouw van Freek van der 

Leest en moeder van Theo (Borgweg 19A, 9794 PA Lellens). Ze overleed op 59-

jarige leeftijd. Ze was net weer thuisgekomen na een moeilijke periode en had 

weer goede moed om het leven op te pakken.  

Zaterdag 21 februari werd de afscheidsdienst gehouden, geleid door ds. M. van 

Genderen. De meditatie kwam uit Psalm 56. Aansluitend werd Hillie begraven 

op de begraafplaats te Lellens. 

We wensen  Freek, Theo en verdere familie Gods troost en nabijheid toe in dit 

verdriet.  
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JEUGDDIENST 22 MAART 2026 

D.V. zondagavond 22 maart 2026 om 19:00 uur hopen we een 

jeugddienst te organiseren in de Bartholomeüskerk in 

Stedum. In deze dienst hoopt ds. M. van Genderen voor te 

gaan.  

Het thema van de dienst is “Wat kies jij?”.  

In deze dienst staat Lucas 22: 54-62 centraal: Jezus is 

gevangengenomen en wordt naar het huis van de hogepriester 

gebracht. Drie keer zegt iemand tegen Petrus dat hij ook bij 

Jezus hoort, maar drie keer antwoordt Petrus dat hij Jezus niet 

kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij heel verdrietig. 

Ben je benieuwd wat de boodschap van dit verhaal voor ons is? 

Kom en luister mee.  

Ook willen we met elkaar zingen; de band Reveal uit Uithuizermeeden zorgt 

voor de muzikale begeleiding tijdens deze dienst. Na afloop kan er onder het 

genot van een kopje koffie en wat lekkers nog nagepraat worden. Wees welkom 

en zing en luister met ons mee.  
 

de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente SLWT  

 

 

 
PAASLUNCH VRIJDAG 27 MAART 2026 

Van harte welkom op de Paaslunch voor iedereen op vrijdag 

27 maart 2026. We beginnen in het Hervormd Centrum met 

een gezellige broodmaaltijd. Aansluitend  volgen we samen 

een liturgie met teksten en liederen in het teken van de 

Lijdenstijd en het komende Paasfeest. 

Voor iedereen, vrouwen en mannen,  jonger en ouder, uit 

onze gemeente en daarbuiten. Nodig dus gerust iemand uit 

om mee te gaan! 

Wel graag even van te voren opgeven in verband met de 

boodschappen en het tafeldekken. We  sluiten af met thee en 

koffie. 
 

Waar: Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum 

Hoe laat: 12.30 uur 

Kosten: € 3 per persoon 
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CHRISTELIJKE WERKGROEP TEN POST E.O. 

Koffieochtend woensdag 25 maart 2026 

Daslook, kievitsbloem, molsla, dikkopjes, engerlingen, eitjes,  

eerste snee, kriebels en grote schoonmaak. Kortom het wordt 

lente!  

Woensdag 25 maart wordt het daarom op speciaal verzoek koffie en een quiz. 

Een  voorjaarsquiz: we testen de kennis van het voorjaar in de breedste zin van 

het woord. Met koffie en koek zorgen we voor de nodige energie. Tijd voor een 

praatje is er sowieso. 

We beginnen om 10.00 uur en zo rond 11.30 uur sluiten we het weer af. 

De toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is welkom. 
 

Zomerdorpsdienst zondag 21 juni. 

De plannen zijn nog in volle gang, maar zet het maar vast in de agenda. 

Zondag 21 juni hopen we weer een gezamenlijke Zomerdienst te organiseren in 

het Dorpshuis van Ten Post. 

de Christelijke Werkgroep Ten Post e.o. 

 
POSTZEGELS EN ANSICHTKAARTEN 

Er worden nog steeds postzegels en ansichtkaarten gespaard voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). In 

2024 bracht dit het prachtige bedrag van € 25.961,60 op. Vrijwilligers sorteren 

de postzegels en ansichtkaarten. Via verkoopadressen en (inter)nationale 

beurzen worden ze verhandeld. Ansichtkaarten gaan naar verzamelaars op 

beurzen of worden te koop aangeboden op websites als Marktplaats.  

Wat wel en niet inleveren? 

Welke kaarten kun je inleveren, en welke juist niet? We zetten ze op een rij. 

Lever deze kaarten wel bij ons in: 

• ansichtkaarten (enkele kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden) 

• bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels 

Deze kaarten kunnen we niet gebruiken: 

• geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, dubbele kaarten 

• beschadigde kaarten of kaarten waar de postzegels zijn afgeknipt  

In de Bartholomeüskerk staat nog steeds een grote groene bus waar je ze in kunt 

doen (of lever ze in bij één van de kerkenraadsleden). 

Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie het werk van de zusters diaconessen 

in Rwanda. Meer informatie hierover vind je op pagina 7 en 8 bij de 

diaconiecollecten voor maart. 

Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB veel mensen in nood 

ondersteunen. Hartelijk dank voor jouw bijdrage!  
 

 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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MANNENVERENIGING IMMANUËL 

Dinsdag 17 februari hebben wij weer onze 

maandelijkse vergadering in het Hervormd 

Centrum gehouden en voorafgaand aan de 

besprekingen onze Jaarvergadering. Wij zijn 

de avond begonnen met het herdenken van het 

overlijden van ons lid van de 

Mannenvereniging Koos van Huis in de 

ouderdom van 88 jaar, hij is op 8 februari overleden . Hij woonde de laatste jaren 

in het verzorgingstehuis Innersdijk in Ten Boer. 

Het Jaarverslag over 2025 werd voorgelezen door de secretaris en de 

penningmeester deed verslag van de financiën. H. Woldhuis was aftredend als 

bestuurslid maar werd met algemene stemmen herkozen. 

Na de pauze werd het Bijbelgedeelte behandeld, wat ging over “De Geest van 

de Heere op Mij”. 

De volgende vergadering is voor ons een uitwisseling met de Mannenvereniging 

van Rouveen. Wij hopen er woensdag 25 februari op bezoek te gaan met zes 

leden van onze vereniging. Voor de bespreking hebben wij doorgekregen dat het 

gaat over Zacharia 4 uit MANkracht van januari 2026 nummer 1. 

De daarop volgende vergadering is D.V. maandag 16 maart dan hoopt de 

Mannenvereniging uit Genemuiden ons te bezoeken met ongeveer acht 

personen. De bespreking gaat dan over Psalm 139 uit MANkracht van februari 

2026 nummer 2. 

het bestuur 

 
REGIOBIJEENKOMST IZB ‘VINDPLAATSEN VAN VREUGDE’  

De IZB is een missionaire organisatie binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland.  
 

Secularisatie gaat niet aan ons eigen hart en 

geloofsleven voorbij. Maar wanneer we het kerk-

zijn alleen als ‘tegen de wind in fietsen’ ervaren, 

houden we het niet vol. Gelukkig gaat God door. Vindplaatsen van vreugde – zo 

kun je de gemeenten omschrijven. Laat je tijdens deze ochtend inspireren! 

Welkom op 24 maart in Siddeburen. 
 

Rik Mager, bij de IZB werkzaam als predikant missionaire toerusting, spreekt 

ter inleiding over de vreugde van mensen die Jezus ontmoeten vanuit Lukas 24: 

32: “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak" 
 

Na de inleiding is er keuze uit een van deze programma’s: 

• Meer zielen, meer vreugd - De missionaire roeping van de hele gemeente 
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• Missionair zijn op het dorp en in de wijk 

• Samen spoorzoeken - Verrassende Bijbelleeservaringen 
 

Onderlinge ontmoeting van werkers in de kerk is een belangrijk onderdeel van 

het programma. Vanaf 12.15 uur praten we daarom nog even door onder het 

genot van een lunch. 
 

Gemeente- en kerkenraadsleden die betrokken (willen) zijn bij het missionaire 

werk én predikanten zijn van harte welkom op dinsdag 24 maart om 10.00 uur 

in gebouw De Viskenij in Siddeburen. Kijk op www.izb.nl/agenda voor verdere 

informatie en om aan te melden. 

 
SAMENKOMSTEN IN DE STILLE WEEK: 30 EN 31 MAART, 1, 2 EN 4 APRIL  

Thema: ‘Locatie Jeruzalem’ 

Stad van God. Zo wordt Jeruzalem 

in de Bijbel genoemd. Het is de 

eindbestemming van Jezus’ leven 

hier op aarde. Hij brengt er de 

laatste week van zijn leven door. 

Hij sterft er en wordt er begraven. 

En het is de plaats van zijn lege 

graf, van Pasen. 

Tijdens de Stille Week volgen we 

Jezus op zijn weg door Jeruzalem, 

van zijn intocht tot zijn opstanding. 

(Het samenkomsten sluiten aan bij het veertigdagenboekje voor gezinnen van 

het NBG met de titel ‘Locatie Jeruzalem’) 

We komen samen op maandag t/m donderdag en op zaterdag; op Goede Vrijdag 

is er geen samenkomst. 

De samenkomsten worden deze keer gehouden in de Bartholomeüskerk 

(Hoofdstraat 1) in Stedum.  
 

We beginnen elke avond om zeven uur. Elke samenkomst duurt ongeveer een 

half uur. Er is tijd voor zingen, bidden, lezen, luisteren en stil zijn. Ook is er de 

mogelijkheid om een gift te geven voor het NBG. 

U en jij wordt van harte uitgenodigd om 

een of meerdere samenkomsten in de Stille 

Week te bezoeken. 

De samenkomsten zijn ook te volgen via 

www.kerkomroep.nl/kerken/10525. 
 

Werkgroep Stille Week 
 

http://www.izb.nl/agenda
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RING OMMELANDEN VOLLEYBALTOERNOOI 

Het jaarlijkse volleybaltoernooi Ring Ommelanden was weer terug en dit jaar 

mochten wij het als gemeente SLWT organiseren. Dit jaar hadden veertien teams 

zich verzameld in de Tiggelhal in Ten Boer. Van Drachten tot Siddeburen en alles 

daartussen.  
 

Dit jaar hadden we een primeurtje, want we hadden een heus domineesteam. 

Ook ds. van Genderen speelde hierin mee en wij waren best onder de indruk van 

hoe goed dat team was. Team Dominees eindigde aan het eind van de avond op 

plek vijf.  

Voor onze eigen gemeente speelde er wel drie teams mee. Ook team 

Sevenhuijsen was weer van de partij, maar we konden wel merken dat Wilma op 

vakantie was. Team Sevenhuijsen eindigde op een gerespecteerde zevende 

plaats. 

Team Overstag vertegenwoordigde ook onze gemeente. Overstag is een voetbal- 

evangelisatie-buurtteam in Lewenborg waar Milou al langere tijd aan verbonden 

is. Ze waren erg enthousiast en fanatiek, hun inzet bracht hen tot de zesde plek. 

Tot slot deed team Muilwijk mee, zij mochten het doen met een derde plaats door 

te winnen van de Struunders uit Siddeburen.  

De finale werd gespeeld tussen Tieners Bedum en Sebaldeburen. Na een 

spannende elf minuten wist Bedum te winnen van Sebaldeburen. Het team uit 

Bedum heeft de wisselbeker in ontvangst genomen samen met een lekkere taart 

van mevrouw Kruidhof. Dominee van den Berg kon zich hier erg op verheugen 

aangezien hij goede herinneringen heeft aan onder andere de taarten van 

mevrouw Kruidhof. Dit hielp ook om ze direct te overtuigen om het toernooi 

volgend jaar te organiseren.  

Het was een super leuke avond met veel publiek. Er zijn contacten gelegd en 

ideeën uitgewisseld. De sfeer zat er goed in.  

Tot volgend jaar Bedum! 
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AGENDA MAART 

03 mrt Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.45 uur. 
 

05 mrt  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

08 mrt Koffiedrinken in het Hervormd Centrum 

  aansluitend aan de morgendienst. 
 

12 mrt Gesprekskring bij fam. Sevenhuijsen in Middelstum 

  aanvang: 20.00 uur. 
 

16 mrt  Mannenvereniging Immanuël in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

18 mrt  Open kring in de pastorie 

  aanvang: 20.00 uur. 
 

19 mrt  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

24 mrt Regiobijeenkomst IZB in de Viskenij in Siddeburen 

  aanvang: 10.00 uur. 
 

25 mrt Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2 in Ten Post 

  aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur). 
 

26 mrt  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

27 mrt Paaslunch in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 12.30 uur. 
 

30 en 31 mrt, 01, 02 en 04 apr Samenkomsten in de Stille Week  

in de Bartholomeüskerk 

      aanvang: 19.00 uur. 
 

 

 

Alvast voor in de agenda: 

12 apr Springtime Connect 

14 apr Voorjaarsgemeentevergadering 

02 mei Vakantie-Bijbelfeest voor basisschoolkinderen  

03 mei Gezinsdienst  

 

 


