
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL 
  

   59e jaargang no. 1 / 2    jan. / feb.  2026 

HERVORMDE  GEMEENTE 

TEN  POST WITTEWIERUM 

LELLENS STEDUM 

IN EN OM DE KERK 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERVORMDE  GEMEENTE  STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 

 

ADRESSEN KERKGEBOUWEN  

Bartholomeüskerk   Hoofdstraat 1  9921 PA  Stedum 

Kerk Lellens   Borgweg 17  9794 PA  Lellens 
     

PREDIKANT                                                                                                             

Ds. M. van Genderen  Sien Jensemahörn 8  9921 RR  Stedum 

e-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com 
 

SCRIBA 

e-mailadres: hervgemslwt@gmail.com 
 

 
 

 

 

MEDITATIE        

 

 

 

 

PSALM 121 

 

Vanwaar zal mijn hulp komen? (vers 1) Dat is de vraag die de pelgrim zichzelf 

stelt op weg naar Jeruzalem, om één van de grote feesten te vieren. Een vraag 

die als vanzelf opkomt als hij de reis ziet die voor hem ligt. Hij ziet de bergen, 

de heuvels van het land van Judea voor zijn oog opdoemen. En bij het zien van 

de bergen beseft hij hoeveel gevaren hij nog tegen kan komen voor hij veilig 

aankomt in Jeruzalem. Gevaarlijke smalle wegen langs een diep ravijn. 

Struikrovers die met geweld zijn bezittingen af willen nemen. Wilde dieren die 

hem kwaad willen doen. 

Voor informatie over onze gemeente:  

website:            www.hervormdstedum.nl  

kerkomroep:     www.kerkomroep.nl   Kies: provincie Groningen;  

Kies: Hervormde Gemeente (achter Stedum - Ten Post)  

of rechtstreeks: www.kerkomroep.nl/kerken/10525. 
 

Dit is de digitale (ingekorte) versie van:  “IN EN OM DE KERK”  

het maandelijks kerkblad van de 

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 

Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad. 

de redactie 

mailto:ds.hervgemslwt@gmail.com
file:///C:/Users/Corry%20Verduijn/Documents/Corry's%20documenten/Kerkblad/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/Kerkblad%20oud/apr-14/hervgemslwt@gmail.com
http://www.kerkomroep.nl/
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 En als hij zo denkt aan de weg die voor hem ligt, zakt de moed hem in de 

schoenen. Dit gevoel kunnen wij ook hebben zo aan het begin van een nieuw 

jaar. Net als voor de pelgrim is het onduidelijk wat de toekomst brengen zal. 

Welke gevaren we tegen zullen komen. 
  

Maar zijn antwoord op de vraag uit vers 1 moet ook ons vertrouwen geven als 

wij naar de toekomst kijken: Mijn hulp is van de Heere! (vers 2) De Heere zal 

helpen! Maar hoe dan? Als de wachter! (zes keer gebruikt de dichter dit beeld in 

deze psalm). Hij is de goede Herder die waakt over zijn schaapjes, ze tegen 

gevaren beschermt en zorgt voor voedsel en water. Hij is als de soldaat die de 

wacht houdt op de muren van de stad en ‘s nachts in de gaten houdt of de vijand 

er aan komt en op die manier de stad beschermt. 
  

Als de pelgrim dit beeld - God als wachter – gebruikt, grijpt hij terug op de 

belofte die God zelf gedaan heeft in zijn Woord. Bijvoorbeeld aan Jacob als hij 

op de vlucht is: “En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen 

zult gaan.” (Genesis 28: 15). Of de belofte die Jozua uitspreekt: “Want de 

HEERE is onze God. Hij is het Die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit 

het slavenhuis, heeft uitgeleid en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan 

heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn.” (Jozua 24: 17). 

De Heer is de bewaarder van Israël! Dat heeft hij laten zien in het verleden en 

dat wil hij ook nu laten zien, persoonlijk in het leven van de pelgrim. Net als 

deze pelgrim mogen wij onze hand leggen op de belofte in de Bijbel en daarop 

pleiten. Om zo ook met troost en zekerheid het jaar 2026 in te gaan. 
  

Vervolgens zien we dat die zorg van de Heere als de bewaarder ook concreet 

gemaakt wordt. Als eerste bewaart de Heere door te zorgen dat de pelgrim geen 

ongelukken krijgt: Hij zal uw voet niet laten wankelen. Zodat de pelgrim zijn 

voeten niet gewond raken waardoor hij de reis niet kan voltooien. Want pelgrims 

in die tijd gingen gewoonlijk te voet. 
  

Vervolgens zegt de pelgrim dat die bescherming van de Heere continu is. De 

Heere blijft altijd bij de les, altijd heeft Hij genoeg kracht en energie om te waken 

en te bewaken. Want Hij zal niet sluimeren of slapen. 
  

Vervolgens beschermt de Heere ook tegen de zon en de maan. Zoals u weet kan 

het flink warm worden in Israël. Als de zon zo fel op je hoofd brandt kun je zo 

een zonnesteek op lopen, En ook tegen dit gevaar beschermt de Heere! Hij is als 

een verfrissende schaduw. Denk maar aan hoe heerlijk het is om in de zomer 

verkoeling te vinden bij een bankje onder een bladerrijke boom.  Zo is ook de 

ervaring van allen die schuilen bij de Heere. Op nieuwe krachten komen in zijn 

schaduw. Hetzelfde doet de Heere in de nacht, als de maan schijnt. In de tijd van 

de Bijbel dacht men dat het schadelijk was om lang in het maanlicht te lopen.  
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Je zou daar zomaar gek van kunnen worden; het woordje lunatic herinnert daar 

nog aan (Lunar is een Engels woordje voor maan; iemand die maanziek is dus). 
  

Ten slotte bepaalt de dichter in het laatste vers van de psalm ons bij de totale 

bescherming van de Heere. Als eerste beschermt Hij tegen alle kwaad dat de 

pelgrim op de weg naar Jeruzalem tegen kan komen. Denk bijvoorbeeld aan een 

struikrover of een wild dier of andere gevaren die van buitenaf komen. 
  

Vervolgens noemt de dichter de gevaren die van binnenuit komen. De Heere 

zorgt namelijk ook voor de ziel van de pelgrim. Hij bewaart de pelgrim tegen 

gedachten die opkomen die hem eventueel de moed laten verliezen. Telkens 

ontvangt hij nieuwe geestelijke kracht om door te gaan. Steeds wakkert de Heere 

het verlangen aan om naar Gods huis te gaan. 
  

Ten slotte verzekert de pelgrim zichzelf dat de Heere gedurende het geheel van 

de reis bij hem zal zijn. Of hij nu ingaat of uitgaat. Uitgaat uit zijn huis, de 

herberg in en uit, Jeruzalem ingaat om de Heere te aanbidden in zijn tempel of 

Jeruzalem weer uitgaat om terug te keren naar huis. De Heere is op alle etappes 

van zijn reis bij hem! 
  

En niet alleen gedurende deze ene reis, maar heel zijn leven, en daarna. Want de 

Heere belooft dat Hij nu en tot in de eeuwigheid zal zorgen voor allen die in 

Hem geloven! Als wij het leven ingaan en het leven weer uitgaan. De Heere is 

met ons! Wat wij ook mee zullen maken dit jaar: de Heere is nabij! 
  

Hij zal ervoor zorgen dat wij aankomen in het Nieuw Jeruzalem. Niet alleen op 

grond van beloften die gedaan zijn. Maar bovenal omdat wij weten dat de Heere 

Jezus de weg naar God geopend heeft omdat Hij zelf als pelgrim naar Jeruzalem 

is gegaan om te lijden en te sterven (zoals wij de komende weken ook weer 

hopen te gedenken). Hij heeft de weg naar het vaderhuis geopend en ons de 

belofte gegeven dat daardoor niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de 

liefde van God die is in Christus Jezus. 
  

Zullen wij dan hopen op de Bewaarder van Israël? Die niet sluimert en slaapt. 

Die totale bescherming geeft van wieg tot graf. Hoe onze levensweg ook zal 

lopen in 2026, de Heere zal zorgen dat wij uiteindelijk tot in lengte van dagen 

zullen verblijven in Zijn huis. 

        ds. M. (Martijn) van Genderen 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST  

JANUARI / FEBRUARI 2026 

 

 

18 JAN

9:30 uur :

25 JAN Viering Heilig Avondmaal

9:30 uur :

19.00 uur :

1 FEB

9:30 uur :

8 FEB

9:30 uur :
19.00 uur :

15 FEB

9:30 uur :

22 FEB 2e Lijdenszondag

9:30 uur :
19.00 uur :

1 MRT

9:30 uur :

Lellens Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankzegging Heilig Avondmaal

Hervormd Centrum Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG Doopdienst

Stedum Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG

Hervormd Centrum Ds. M. van Genderen, Stedum

Stedum Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG Doopdienst, 1e Lijdenszondag

Stedum Ds. M. van Genderen, Stedum

ZONDAG

Stedum Ds. J.A. van de Berg, Bedum

Lellens Ds. A.W. van de Griend, Leek

ZONDAG 3e Lijdenszondag

Hervormd Centrum Ds. J.M. Viergever, Oostwold

ZONDAG

Lellens Ds. M. van Genderen, Stedum

 
 

COLLECTEN KERKVOOGDIJ / DIACONIE 

Nog even de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten op een rijtje: 

* Bij de uitgang staat een collecteblok waarin u uw gaven voor kerkvoogdij en 

diaconie kunt geven.  

* Overmaken via de bank graag met vermelding van maand of doel op 

bankrekeningnummer: Kerkvoogdij:  NL71 RABO 0306 3096 45                                                                                                               

             Diaconie:   NL25 RABO 0306 3576 15 

* U kunt ook uw collectegiften contant / bonnen brengen bij Ida Rijskamp, 

Lopsterweg 11 in Stedum,  ook graag met vermelding van maand / doel. Dit 

adres geldt zowel voor kerkvoogdij als diaconie. 

 * Ook is er de mogelijkheid om over te maken d.m.v. QR-codes. Deze staan ook 

vermeld in dit kerkblad. Het is maar wat uw eigen voorkeur heeft.  



6 

 

KERKVOOGDIJ COLLECTE 

De collecte in januari is bestemd voor de 

predikantsplaats en in februari zal deze 

bestemd zijn voor de verwarming. 

Ook hiervoor vermelden we de bijbehorende 

QR-codes. 
 

Wij bevelen de collecten van harte bij u aan. 

 

de kerkrentmeesters 

 

 

 
DIACONIECOLLECTEN JANUARI 

De opbrengst van de diaconiecollecten in januari is bestemd voor het werk van 

het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 
 

BIJBELZONDAG 25 JANUARI 2026: STEUN DE FAMILY BIBLE 

Op Bijbelzondag - 25 

januari 2026 - kunnen 

kerken bidden en 

collecteren voor de 

verspreiding van de 

Family Bible.  

‘We hadden nooit 

kunnen bedenken dat 

‘onze’ Samenleesbijbel 

bij 850.000 gezinnen in 

39 landen terecht zou komen’, zegt Lydia van der Meer, hoofd Kerkrelaties bij 

het Bijbelgenootschap. ‘We werken nu toe naar 1 miljoen exemplaren. We 

willen zoveel mogelijk gezinnen bereiken met de boodschap van hoop, van Gods 

liefde voor alle mensen.’ 

Bijbelzondag is bedoeld om in de kerkdienst stil te staan bij wat in Nederland en 

Vlaanderen zo vanzelfsprekend lijkt: dat de Bijbel beschikbaar is. Bijbelzondag 

valt samen met de Zondag van Gods Woord in de Rooms-Katholieke kerk.  
 

Naar 1 miljoen Family Bibles  

De Family Bible is een verkorte Engelse uitgave van de Samenleesbijbel. Deze 

gezinsbijbel is in Nederland bedacht.  

Kerkvoogdij 

Februari 

Predikantsplaats 

Kerkvoogdij 

Januari 

Verwarming 

Foto: Lydia bezoekt een schoolklas in 

Jordanië die met de Family Bible werkt.  

(c) NBG/Paul Doth. 
 

Diaconie 

Januari 

Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 
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Het is al tien jaar een veel verkochte en geliefde kinderbijbel. De 

Samenleesbijbel bevat de Bijbel in Gewone Taal, leesroutes, gespreksvragen, 

weetjes, liedjes en opdrachtjes.  

De leesroutes sluiten aan bij de ontwikkelingsniveaus van kinderen tussen 8 en 

12 jaar. Zo kunnen ouders samen met hun kinderen de Bijbel leren kennen. De 

Family Bible viel internationaal zo in de smaak dat hij in 21 talen vertaald is, 

waaronder Arabisch, Japans en Khmer. Het NBG werkt toe naar een mijlpaal in 

2026: dat 1 miljoen gezinnen kunnen lezen uit de Family Bible. 

 
DIACONIECOLLECTEN FEBRUARI 

De opbrengst van de diaconiecollecten van februari is 

bestemd voor het kindertehuis ‘De Barmhartige 

Samaritaan’ in Nagydobrony, Oekraïne. 
 

In West-Oekraïne staat het christelijke kindertehuis ‘De 

Barmhartige Samaritaan’. Er wonen momenteel ongeveer 165 

kinderen in het huis. De kinderen die in het tehuis wonen, zijn 

afkomstig uit staatsweeshuizen of probleemgezinnen, waar 

veel alcoholmisbruik voorkomt. Een aantal kinderen is in het 

kindertehuis woonachtig, omdat ze door hun handicap thuis 

niet de zorg en begeleiding krijgen, die ze nodig hebben. Op 

het moment dat de kinderen het kindertehuis binnenkomen, 

wordt vaak al snel duidelijk dat ze veel 

hebben meegemaakt. De Barmhartige 

Samaritaan biedt een veilig klimaat om op 

te groeien, waardoor de kinderen echt 

opbloeien. De kinderen gaan naar school, 

doen mee aan activiteiten in het dorp en 

de kerk en er is de mogelijkheid om door 

te leren. 
 

De meeste kinderen gaan naar school. Vervolgens verlaten de kinderen het huis 

als ze ouder zijn en in een andere stad gaan studeren, gaan werken of trouwen. 

Een aantal van de bewoners heeft een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking. In de meeste gevallen zullen zij nooit op zichzelf gaan wonen. Zij 

kunnen in het tehuis blijven wonen en draaien, ieder met de mogelijkheden die 

ze hebben, mee in het huis. Zo koken ze, doen ze de was en letten op de kleinere 

kinderen. Ieder heeft zo zijn aandeel. 
 

De collecten worden van harte bij u aanbevolen. 
 

de Diaconie 

 

Diaconie 

Februari 

Kindertehuis  

‘de Barmhartige 

Samaritaan’ 
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UIT DE KERKENRAAD 

Huisavondmaal 25 januari 2026 

D.V. zondag 25 januari 2026 hopen we samen het  Heilig Avondmaal te vieren. 

We willen ook graag de mogelijkheid weer bieden  voor aan huis gebonden 

gemeenteleden om thuis het Avondmaal te vieren met de predikant en een 

ambtsdrager na de dienst. Er worden gemeenteleden voor benaderd maar u kunt 

ook contact opnemen met ds. M. van Genderen of één van de ouderlingen 

wanneer u daar gebruik van zou willen maken 
 

Volleybaltoernooi 14 februari 

Het jaarlijkse volleybaltoernooi met de gemeentes van modaliteits-ring 

Ommelanden is elk jaar weer een groot succes. In de wandelgangen gaat zelfs 

het gerucht dat er een team van louter voorgangers en predikanten wordt ingezet. 

De organisatie ligt dit jaar in handen van de familie Pimmelaar/ Sevenhuijsen 

vanuit onze gemeente.  Bij Justine kun je je aanmelden met je team, uiterlijk 5 

februari. 
 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 

Zondag 11 januari  zijn dhr. J.C. (Jan) van der Vlugt en dhr. Y.C.W. (Yente) 

Muilwijk bevestigd in het ambt van diaken. 

Met mevr. A. (Annemieke) Schinkel-Bree als diaconaal rentmeester is de 

diaconie nu weer op sterkte. 

We namen dan ook afscheid van mevr. C.M. (Mariska) Muilwijk-Jongeneel als 

diaken. 

Dhr. J. (Jack) Sevenhuijsen heeft afscheid genomen als ouderling. Dhr. P.C. 

(Peter) Verduijn werd bevestigd als nieuwe ouderling. 

Voor mevr. I. (Ida) Rijskamp-Bansberg is dispensatie aangevraagd bij de classis. 

Na drie termijnen van vier jaar is het echter niet mogelijk om lid te blijven van 

de kerkenraad.  We mogen haar wel benoemen als adviseur van de kerkenraad 

met een specifieke opdracht. In die hoedanigheid zal zij de kerkenraad en met 

name de kerkrentmeesters bijstaan in raad en daad in de komende tijd op het 

gebied van de financiën 

Dhr. J. (Jan) Rijskamp neemt de taak van kerkrentmeester op zich. Zij hebben 

net als kerkenraadsleden geheimhoudingsplicht voor al wat hen ter ore komt bij 

de vervulling van hun taak.  

Van de scheidende kerkenraadsleden nemen we afscheid met veel waardering 

voor de tijd en energie die zij mochten besteden in de opbouw van de gemeente. 

Met de nieuwe kerkenraadsleden kijken we uit naar een goede samenwerking. 

We mogen als gemeente dan ook met grote dankbaarheid terugkijken op het 

afgelopen jaar. Een jaar waarin we niet alleen ds. M. van Genderen en zijn gezin 

mochten verwelkomen, maar ook een jaar waarin we nieuwe ambtsdragers 

mochten ontvangen uit Gods hand. 
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Doopdiensten 

In het vorige kerkblad noemden we al de geboorte van twee kleine 

gemeenteleden. 

D.V. zondag 1 februari hoopt Thijmen Liam Jelsema, zoon van Alexandra en 

Wouter Jelsema-Rijskamp de Heilige doop te ontvangen. 

Twee weken later, D.V. zondag 15 februari hopen Marrit en Rienk Meuleman-

Offringa hun dochter Mirthe Margrietha ten doop te houden. 

Beide diensten worden gehouden in de Bartholomeuskerk. 

De zondag daar tussenin, zondag 8 februari gebruiken we ook de kerk om extra 

verhuizingen van de kerktelefoonzender te voorkomen. 

Tot slot worden de diensten van 22 februari verschoven van Stedum naar Lellens. 
 

Verdere bijzondere diensten 

De kerkenraad heeft de avonddienst van 22 maart geprikt als datum voor een 

Jeugd- en ontmoetingsdienst en de morgendienst van 3 mei als gezinsdienst. 

Zondag 21 juni hopen we aan te sluiten bij de Dorpsdienst in Ten Post, 

georganiseerd door de Christelijke Werkgroep Ten Post e.o.. Ds. M. van 

Genderen hoopt dan voor te gaan. 

Tot slot is de Carols en nine Lessons-dienst zo goed ontvangen dat we daar graag 

een nieuwe traditie van maken en zo’n dienst elke eerste Adventszondag willen 

houden. Dat wordt dan zondag 29 november 2026. 

Een mooi rijtje al, maar alles natuurlijk onder voorbehoud in de agenda te 

plannen. 

de kerkenraad 
 

 
 

KERKVOOGDIJ 

De afgelopen periode mochten wij weer enkele giften ontvangen nl.:  

3 x € 500,- en daarbij extra giften bestemd voor de collecten 1 x € 150,- en 1 x 

100,-. 

Hartelijk dank voor deze giften.  

De Eindejaarscollecte bracht een bedrag op van € 332,- 

Ook hiervoor onze hartelijke dank. 
 

de kerkrentmeesters 

 

 
DIACONIE 

De diaconiecollecte van december - Voedselbank Eemsdelta / Leger des Heils 

Groningen - heeft € 591,15 opgebracht.  

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

de Diaconie 
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KERKBALANS 2026 

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2026 loopt van 

zaterdag 10 januari tot zaterdag 24 januari 2026! In 

het vorig kerkblad is al over de actie Kerkbalans 

geschreven. Wij doen mee aan de actie op de vertrouwde 

manier. U/jij kunt tussen zaterdag 10 januari tot 

zaterdag 24 januari 2026 iemand aan de deur 

verwachten met een actie Kerkbalans enveloppe. Hierbij zit een brief en 

antwoordstrook en enveloppe zoals u gewend bent. Deze wordt binnen de 

genoemde data ook weer bij u opgehaald. 

Wij hopen dat u de brief met aandacht zult lezen en de actie Kerkbalans 2026 

zult steunen. Het advies van de PKN is om de gemeenteleden, maar dat weten 

we zelf ook wel, te wijzen op de gestegen kosten: ook die van de kerk stijgen, 

dus de vraag of u bij de overdenking van uw toezegging 

rekening wilt houden met de kostenstijging en de 

inflatiecorrectie.  

Mede door uw bijdrage kunnen wij gemeente zijn en blijven.  

Ook hebben we dit jaar een QR-code Kerkbalans in de brief 

vermeld en plaatsen we ook hierbij. 

 

de kerkrentmeesters 

 

 
NIEUWS VAN DE CHRISTELIJKE WERKGROEP TEN POST E.O. 

Week van Gebed 18-25 januari 2026  

De Week van 

Gebed wordt 

wereldwijd 

gehouden. In  Ten 

Post komen we op 

twee avonden in 

deze week bij elkaar. Er is een boekje 

beschikbaar met voor elke dag een 

kleine inleiding. Daar beginnen we de 

avond mee, we  praten er over door en meestal volgen er dan genoeg ideeën om 

samen voor te bidden. Zelf hardop bidden hoeft niet. Je kunt van tevoren of op 

de avond zelf ook vragen om gebed voor jezelf of voor een dierbare. Op 

www.weekvangebed.nl kun je meer informatie vinden over het thema. 

Waar:  dinsdag 20 januari in ‘de Hoeksteen’ (J. Zijlstraat 2) 

       donderdag 22 januari in de Ned. Geref. Kerk (Eestumerweg 11) 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Kerkbalans 2026 

http://www.weekvangebed.nl/
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Snert-avond maandag 19 januari 2026  

Maandag 19 januari, Blue Monday, naar verluidt de meest sombere dag van het 

jaar. 

De feestelijkheden van Kerst en de jaarwisseling achter de rug, de verlichting en 

kerstballen weer in de kast, je goede voornemens zijn al mislukt, het  is nog 

steeds lang donker en de lente lijkt ver weg, alles lijkt in de soep te lopen. …. 

Zo’n snertdag vraagt om iets leuks  en wat warmte! 

Daarom nodigen we jullie graag uit om snert te komen eten. 

Behalve de bekende snert/erwtensoep, maken we ook een vegetarische 

linzensoep. Om een beetje te weten hoeveel soep we moeten maken is het fijn 

als je je alvast opgeeft bij één van ons (mocht je de 19e toch spontaan 

aanschuiven dan is er vast nog wel wat over). 

Aanvang: 18.00 uur (tot ongeveer 19.00 uur) in het kerkgebouw van de 

Nederlandse Gereformeerde Kerk, Eestumerweg 11 Ten Post 

Als je het kunt missen, is een vrijwillige bijdrage welkom. 
 

We mogen met de Christelijke Werkgroep, zowel met de commissie die de 

koffieochtenden organiseert, als met het groepje dat de andere activiteiten 

organiseert, terugkijken op een fijn jaar. 

Waardevolle ontmoetingen, gezelligheid en leuke gesprekken. 

We zijn blij dat we dit mede namens de drie plaatselijke kerken, de Nederlandse 

Gereformeerde Kerk Ten Post, PKN-gemeente GTSTP en Hervormde Gemeente 

Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post mogen doen. 

We zien er naar uit om iedereen weer te ontmoeten bij de Dorpsdienst zondag 21 

juni, bij de DorpsKerstavond, bij pannenkoeken, koffie, snert of chocolademelk.  

We kunnen altijd nog versterking en nieuwe ideeën gebruiken.!   
 

 de Chr. Werkgroep Ten Post e.o. 
 

 
 

MANNENVERENIGING IMMANUËL 

De laatste vergadering in 2025 van onze 

Mannenvereniging hebben wij gehouden op 

15 december in het Hervormd Centrum. 

Na het begin met gebed werden de 

gebruikelijk agendapunten behandeld: verslag 

vorige vergadering, ingekomen stukken en 

absentielijst.  

Voor vijf leden van de vereniging die de vergaderingen niet meer kunnen 

bezoeken door ziekte of ouderdom ging een kaart rond met een bemoediging die 

men kon tekenen; deze zijn naar hen verzonden. 
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Vervolgens werden de Bijbelgedeelten gelezen die horen bij de inleiding met als 

onderwerp “Als de Geest van je wijkt….. en Door de Geest bekleed”. 

Aan het eind van de bespreking werden de bijbehorende vragen beantwoord. 
 

In het vervolg hopen wij de vergaderingen te houden op de derde dinsdag van 

iedere maand, in plaats van de derde maandag, behalve in de maand maart want 

dan hebben wij al een uitwisseling gepland met de Mannenvereniging uit 

Genemuiden; zij hopen ons dan te bezoeken. 
 

Onze volgende vergadering hopen wij te houden op D.V. dinsdag 20 januari 

2026. De inleiding is dan uit MANkracht nummer 10 van december 2025. Het 

thema is “De Geest van de Heere op Mij” met de Bijbelgedeelten uit Jesaja 61: 

1-3 en Lukas 4: 16-30. 

het bestuur 

 

 
VOLLEYBALTOERNOOI 

Zaterdag 14 februari 2026 is het weer zo ver: dan vindt 

het jaarlijkse volleybaltoernooi vanuit de Ring 

Ommelanden weer plaats. Wij, als de gemeente Stedum-

Lellens-Wittewierum-Ten-Post, hebben de eer om dit 

toernooi te organiseren.  Tijdens dit toernooi wordt de 

strijd gestreden tussen verschillende teams uit de 

gemeenten van de Ring Ommelanden en wordt er 

gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker! 

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 

toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal zes personen. Vermeld bij de 

opgave jouw teamnaam, het aantal personen in het team, het e-mailadres 

waarmee we contact kunnen leggen en bij welke gemeente je aangesloten bent. 

Wanneer het niet lukt om een team te vormen, kun je je ook individueel 

aanmelden. Wij zullen, als organisatie een team vormen van de individuele 

opgaven. Opgave graag voor woensdag 5 februari a.s. 
 

Wanneer:   zaterdag 14 februari 2026 

Waar:   de Tiggelhal Ten Boer (Sportlaan 3, 9791 LX Ten Boer) 

Tijden:   19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur 

Kosten:   € 20,00 per team 

Aanmelden:  justine_7huizen@hotmail.com of 06-83970490 
 

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt, ben 

je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
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TERUGBLIK VROUWEN-KERST-LUNCH  DINSDAG 16 DECEMBER 

Een aantal dagen voor de Kerst verzamelden we ons met dertien vrouwen in het 

Hervormd Centrum voor een gezamenlijke lunch. Cobi Kruidhof had de tafel 

prachtig versierd met groen en kaarsen. 

Drie soorten soep stonden te pruttelen, lekkere broodjes en beleg waren er 

genoeg voor handen.  

Het was goed om elkaar  zo ongedwongen te ontmoeten. Na de lunch volgden 

we samen een liturgie waarin ‘Vrede’ centraal stond met Bijbelgedeelten, 

liederen en gedichten. 
 

We sloten af met thee, koffie en wat lekkers. 

In de tijd voor Pasen hopen we weer een lunch te houden waarbij de mannen ook 

welkom zijn. 

 
 

 

 

TERUGBLIK KERSTNACHTDIENST STEDUM  

24 december 2025 mochten we weer een kerstnachtdienst in Stedum houden. 

Het was goed elkaar zo te ontmoeten op kerstavond. Na afloop werd er nog 

gezellig nagepraat onder het genot van warme chocolademelk, glühwein en wat 

lekkers. Wij als commissie kijken terug op een mooie dienst. Langs deze weg 

willen we iedereen bedanken die aanwezig was en die voor of achter de 

schermen een bijdrage heeft geleverd aan deze avond. De collecteopbrengst is 

op dit moment van schrijven nog niet bij mij bekend dus die houdt u nog tegoed. 
 

de kerstnachtdienstcommissie,  

 

 
 

VAN DE LEDENADMINISTRATIE 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal leden van onze gemeente, 

de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post, over de 

afgelopen jaren:  

 

Leden Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 

Datum: 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 

Doopleden 77 60 60 

Belijdende leden 67 77 80 

Overige leden 54 49 48 

Gastleden 3 3 3 

Totaal: 201 189 191 
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OLIEBOLLENACTIE 

De oliebollenactie van het Hervormd Centrum van 

afgelopen 31 december heeft netto € 842,85 opgebracht. 

We kijken terug op mooie en gezellige dagen 

(anderhalve dag bakken en één dag verkopen) en kijken 

alweer uit naar de volgende editie! Allen dank voor 

jullie bijdrage op welke manier dan ook! 

de gebouwcommissie 

 

 

De goede dingen 
die men tegen zijn wil kan verliezen,  

bieden niemand veiligheid. 

Maar de waarheid en de wijsheid  
verliest niemand tegen zijn wil. 

 

Augustinus 

 

 
 

AGENDA JANUARI 

19 jan Snert-avond in de NGK, Eestumerweg 11, Ten Post  

  aanvang: 18.00 uur. 
 

20 jan Week van gebed in ‘de Hoeksteen’, Jan Zijlstraat 2, Ten Post 

  aanvang: 19.30 uur. 
 

  Mannenvereniging Immanuël in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

22 jan Week van gebed in de NGK, Eestumerweg 11, Ten Post  

  aanvang: 19.30 uur. 
 

  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

27 jan Gesprekskring bij fam. Sevenhuijsen in Middelstum 

  aanvang: 20.00 uur. 
 

29 jan  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
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AGENDA FEBRUARI 

01 feb Koffiedrinken in het Hervormd Centrum 

  aansluitend aan de morgendienst. 
 

03 feb Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.45 uur. 
 

05 feb  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

11 feb  Open kring in de pastorie 

  aanvang: 20.00 uur. 
 

12 feb  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

14 feb Volleybaltoernooi in de Tiggelhal in Ten Boer 

  aanvang: 19.00 uur. 
 

15 feb Koffiedrinken in het Hervormd Centrum 

  aansluitend aan de morgendienst. 
 

17 feb  Mannenvereniging Immanuël in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
 

19 feb  Catechese / jongerenkring in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 

 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 
 

Opwekking 518 naar Psalm 139 


